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Mijn Redder – Opwekking 680 

 

Iedereen zoekt naar liefde,​​ 

trouw die nooit teleurstelt;​​ 

geef Uw genade, Heer.​​ 

Iedereen zoekt vergeving,​​ 

de goedheid van een redder;​​ 

de hoop van de volken.​​ 

 

 

Opwekking 680 



 

Mijn Redder, bergen moeten wijken​,​ 

voor Zijn geweldige kracht,​​ 

Zijn geweldige kracht.​​ 

Als Redder, grote overwinnaar​,​ 

stond Jezus op uit het graf,​​ 

Hij stond op uit het graf.​​ 

 

 

Opwekking 680 



 

Neem mij zoals ik ben Heer​,​ 

met al mijn angst en falen;​​ 

vul mijn hart opnieuw. ​​ 

Ik geef mij aan U over​​ 

met alles wat ik geloof, Heer,​​ 

wil ik U volgen.​​ 

 

 

Opwekking 680 



 

Mijn Redder, bergen moeten wijken​,​ 

voor Zijn geweldige kracht,​​ 

Zijn geweldige kracht.​​ 

Als Redder, grote overwinnaar​​ 

stond Jezus op uit het graf,​​ 

Hij stond op uit het graf.​​ 

 

 

Opwekking 680 



 

Laat Uw licht aan heel de wereld zien,​​ 

wij zingen tot de eer ​​ 

van de verrezen Heer.​​ 

Jezus, laat Uw licht ​​ 

aan heel de wereld zien,​​ 

wij zingen tot de eer ​​ 

van de verrezen Heer.​​​ 

 

 

Opwekking 680 



 

Mijn Redder, bergen moeten wijken,  )​​ 

voor Zijn geweldige kracht,   )​​ 

Zijn geweldige kracht.    )​​ 

Als Redder, grote overwinnaar  ) 2x​​ 

stond Jezus op uit het graf,   )​​ 

Hij stond op uit het graf.   )​​​ 

 

 

Opwekking 680 



 

Laat Uw licht aan heel de wereld zien,​​ 

wij zingen tot de eer ​​ 

van de verrezen Heer.​​ 

Jezus, laat Uw licht ​​ 

aan heel de wereld zien,​​ 

wij zingen tot de eer ​​ 

van de verrezen Heer.​​ 

Opwekking 680 



Vandaag is er Boei Kids voor groepen 1 – 4 

en oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar 

WELKOM 



Fundament - Opwekking 785​ 

​ 

Ik bouw op Jezus, anders niet;  )​​ 

het is Zijn bloed dat redding biedt.  )​​ 

Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; ) 2x​​ 

ik steun alleen op Jezus’ Naam.  )​​ 

​​ 

Heer, U bent ons fundament.​​ 

Zwak wordt sterk, door al Uw werk.​​ 

In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!​​ 

 

 
Opwekking 785 



​ 

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,​​ 

toont Hij Zijn liefde die mij draagt.​​ 

Al woeden stormen om mij heen,​​ 

mijn anker rust in Hem alleen.​​ 

Mijn anker rust in Hem alleen!​​ 

​​ 

Heer, U bent ons fundament.   )​ 

Zwak wordt sterk, door al Uw werk.​  ) 2X​ 

In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! )​ 

Opwekking 785 



​ 

Wanneer Hij komt met luid geschal,​​ 

weet ik dat Hij mij kennen zal.​​ 

Bekleed met Zijn gerechtigheid​​ 

ben ik van Hem in eeuwigheid!​​ 

​ 

Heer, U bent ons fundament.   )​ 

Zwak wordt sterk, door al Uw werk.  ) 2X​ 

In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! )​ 

Opwekking 785 





Houd vol – Opwekking 798 

 

Wij zijn het volk van God,​ 

wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.​ 

Een leven lang te gast,​ 

er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.​ 

​ 

Houd vol, houd vol,​ 

Hij laat niet los.​ 

Opwekking 798 



 

Het is een zegetocht​ 

van heiligen en twijfelaars bij elkaar.​ 

Maar kijk, wij lopen nog,​ 

wij lopen wat God heeft beloofd achterna.​ 

​ 

Houd vol, houd vol,​ 

Hij laat niet los.​ 

 

Opwekking 798 



 

God is voor ons, ​ 

God is naast ons,​ 

God is altijd om ons heen.​ 

Laat maar komen wat hierna komt,​ 

want Hij laat ons nooit alleen.​ 

 

Opwekking 798 



 

En nu wij zijn omringd​ 

door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,​ 

nu geven wij niet op.​ 

Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.​ 

​ 

Houd vol, houd vol,​ 

Hij laat niet los.​ 

 

Opwekking 798 



 

God is voor ons, ​ 

God is naast ons,​ 

God is altijd om ons heen.​ 

Laat maar komen wat hierna komt,​ 

want Hij laat ons nooit alleen.​ 

Opwekking 798 



GEBED 

Vandaag is er Boei Kids voor groepen 1 – 4 

en oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar  



Is je deur nog op slot 

 

Is je deur nog op slot?​ 

Is je deur nog op slot?​ 

Van je krr krr krr doe hem open voor God,​ 

want de Heer wil bij je wonen​ 

en dan ben je nooit alleen.​   (2x) 

​ 

Je hart is net een huisje, waar het gezellig is​ 

maar 't is er nog zo donker er is iets wat ik mis.​ 

Is je deur nog op slot 



 

Is je deur nog op slot?​ 

Is je deur nog op slot?​ 

Van je krr krr krr doe hem open voor God,​ 

want de Heer wil bij je wonen​ 

en dan ben je nooit alleen.​ 

​ 

Je hart is net een huisje, waar het gezellig is​ 

maar 't is er nog zo donker er is iets wat ik mis.​ 

Is je deur nog op slot 



 

Is je deur nog op slot?​ 

Is je deur nog op slot?​ 

Van je krr krr krr doe hem open voor God,​ 

want de Heer wil bij je wonen​ 

en dan ben je nooit alleen.​   (2x) 

​ 

en dan ben je nooit alleen.​   (2x) 

Is je deur nog op slot 



Vandaag is er Boei Kids voor groepen 1 – 4 

en oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar  



We hebben op korte termijn tenminste 1 vacature voor de jongste 

kinderen op de woensdag. Je bent hier 1x per 2 weken aan de 

beurt. 

  

En we hebben 3 vacatures voor de vrijdagavond voor de tieners. Je 

bent dan 1x in de 4 weken aan de beurt. We zoeken zowel mannen 

als vrouwen. 

 

Ook het kinderwerk op zondag zoekt met spoed 2 mensen voor de 

jongsten en 1 iemand voor de oudsten. Hier ben je ongeveer 1x per 

5 weken aan de beurt. 
 



Zondag 22 september a.s. 

houden wij een dienst, waarin 

een aantal mensen belijdenis 

van hun geloof willen doen 



Collecte opbrengst van 1 september 2019: 
 € 129,00 voor Compassion 

De collecte vandaag is voor 



BOEI Kids 4 - 9 
1 keer per maand op 
woensdagmiddag 

BOEI Kids 9 - 12 
Om de week op 
vrijdagavond 

BOEI 10z 
Om de week op vrijdagavond 

Vrouwenochtend 
Vrijdagochtend 

Connectgroepen 
Verschillende groepen en avonden 

Gebedsgroep 
Maandagavond 

Maaltijdgroep 
Om de week op maandagavond 





Uw sterke hand – Opwekking 598 

 

Machtige Heer, grote Verlosser,​ 
iedere dag kneden Uw handen ​ 
mijn leven als klei.​ 
Zo vormt U mij naar Uw plan.​ 
 
U roept mij zacht in Uw nabijheid;​ 
daar vind ik kracht, ​ 
Uw Geest omgeeft mij.​ 
Leer mij, o Heer, ​ 
hoe ik steeds meer leef als U.​ 

Opwekking 598 



 

U riep mij om voor U te leven,​ 

aan U alleen wil ik mij geven.​ 

Trek mij, o Heer, dichter naar U toe.​ 

​ 

Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij:​ 

ik leg mijn leven in Uw sterke hand.​ 

Roep mij, zend mij,​ 

leid mij, wandel naast mij:​ 

ik leg mijn leven in Uw sterke hand.​ 

Opwekking 598 



 

U roept mij zacht in Uw nabijheid;​ 

daar vind ik kracht, ​ 

Uw Geest omgeeft mij.​ 

Leer mij, o Heer,​ 

hoe ik steeds meer leef als U.​ 

​ 

U riep mij om voor U te leven,​ 

aan U alleen wil ik mij geven.​ 

Trek mij, o Heer,​ 

dichter naar U toe.​ 
Opwekking 598 



 

Neem mij, kneed mij,    )​ 

vorm mij, vul mij:    )​ 

ik leg mijn leven in Uw sterke hand.  ) 2X​ 

Roep mij, zend mij,    )​ 

leid mij, wandel naast mij:   )​ 

ik leg mijn leven in Uw sterke hand.  )​ 

Opwekking 598 



TOESPRAAK 



“Waar Jezus verschijnt, wordt alles nieuw” 



“Waar Jezus verschijnt, wordt alles nieuw” 

Johannes 21: 1 – 19 

“1Hierna verscheen Jezus weer aan zijn leerlingen, nu bij het 

meer van Tiberias. 2 Bij het meer waren Simon Petrus en 

Tomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de 

zonen van Zebedeüs, Jakobus en Johannes, en nog twee 

andere leerlingen.  

 

3 Petrus zei: ‘Ik ga vissen’. ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de 

anderen. Zij stapten in de boot,maar die hele nacht vingen zij 

niets. 4 Toen het al ochtend werd, stond Jezus aan de oever 

van het meer, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. 5 

Hij riep: ‘Vrienden, hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ 

antwoordden zij.”  



“Waar Jezus verschijnt, wordt alles nieuw” 

“6‘Gooi het net uit aan de rechterkant van de boot,’ riep Hij. ‘Dan 

lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze 

het net niet omhoog konden krijgen. 7 De leerling van wie Jezus 

hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer.’ Zodra Simon Petrus dat 

hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan, trok het omhoog tussen 

zijn riem en sprong in het water. 

 

8De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net 

vol vis achter zich aan. Zij waren niet van de oever, ongeveer 

honderd meter. 9Toen zij aan land kwamen, zagen zij een 

vuurtje met vis erop en brood. 10 Jezus zei: ‘Breng ook wat van 

de vis die jullie net gevangen hebben.” 



“Waar Jezus verschijnt, wordt alles nieuw” 

“11 Simon Petrus ging weer aan boord en trok het volle net op 

de oever. Het net zat vol grote vissen, welgeteld honderd 

drieënvijftig, en toch scheurde het net niet.12 Jezus zei tegen 

hen: ‘Kom, eet iets’. Geen van de leerlingen durfde Hem te 

vragen wie Hij was, zij begrepen dat het de Heer was. 13 Jezus 

nam het brood en gaf hen ervan, en Hij gaf ook hun ook vis. 14  

Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, 

nadat Hij uit de dood was opgestaan. 

 

15Toen zij gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 

‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de 

anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van 

U houd’. Hij zei: ‘Weid mijn lammeren’.  



“Waar Jezus verschijnt, wordt alles nieuw” 

“16 Nog eens vroeg Jezus: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je 

Mij lief?’  Hij antwoordde: ‘Ja, Heer,U weet dat ik van U houd’ . 

Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen.’ 17 En voor de derde keer vroeg 

Jezus hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Mij?’ 

Petrus werd verdrietig, omdat Jezus voor de derde keer vroeg 

of hij van Hem hield. Petrus zei: ‘Heer, U weet alles, U weet 

toch dat ik van U houd!’  Jezus zei: ‘Weid mijn schapen’. 

 

18 Waarachtig, ik verzeker je: ‘toen je jong was, deed je zelf je 

gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je ouder 

wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en 

je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19 Met deze woorden 

duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna 

zei Hij: ‘Volg mij’. 

 





Jezus Overwinnaar – Mozaiek Worship 
 

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.​​ 

Want U bevrijdt en geeft leven.​​ 

Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.​​ 

Alles buigt voor Koning Jezus.​​ 

​​ 

U bent de held die voor ons strijdt.​​ 

U baant de weg van overwinning.​​ 

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.​​ 

Naam boven alle namen, Hoogste Heer.​​ 
Jezus, Overwinnaar 



 

Voor eeuwig is Uw heerschappij.​​ 

Uw troon staat onwankelbaar.​​ 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.​​ 

Jezus, Overwinnaar!​​ 

Jezus, Overwinnaar 



 

De duisternis licht op door U.​​ 

De duivel is door U verslagen.​​ 

Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?​​ 

Jezus leeft en ik zal leven!​​ 

​​ 

De schepping knielt in diepst ontzag.​​ 

De hemel juicht voor onze Koning.​​ 

En de machten van de hel weten wie er regeert:​​ 

Naam boven alle namen, Hoogste Heer.​​ 

Jezus, Overwinnaar 



 

Voor eeuwig is Uw heerschappij.   )​​ 

Uw troon staat onwankelbaar.   ) 2x​​ 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. )​​ 

Jezus, Overwinnaar!     )​​ 

​​ 

Naam boven alle namen.    )​​ 

Naam boven alle namen.    ) 2x​​ 

Naam boven alle namen.    )​​ 

​​ 

Naam boven alle namen.​​ 
Jezus, Overwinnaar 



 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. ​​ 

Uw troon staat onwankelbaar. ​​ 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. ) 2x​​ 

Jezus, Overwinnaar!​​     ) 

​​ 

U bent Jezus, Overwinnaar!​​​​    ) 2x 

Jezus, Overwinnaar 



 Gebed 
 en afsluiting 



Vader, maak mij tot een zegen – Opwekking 710 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan​​​ 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan​​​ 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt​​​ 

O God, zegen mij alle dagen lang!​​​ 

 

Opwekking 710 



 

Vader maak mij tot een zegen,​ 

ga mij niet voorbij.​​​ 

Regen op mij met Uw Geest, Heer,​ 

Jezus kom tot mij.​​​ 

Als de bron van leven,​​​ 

die ontspringt diep in mij.​​​ 

Breng een stroom van zegen,​ 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.​​​ 

Opwekking 710 



 

Zegen ons waar we in geloof voor leven.​​​ 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven.​​​ 

Zegen om de ander tot zegen te zijn!​​​ 

O God, zegen ons tot in eeuwigheid.​​​ 

Opwekking 710 



 

Vader maak ons tot een zegen,​ 

hier in de woestijn.​​​ 

Wachtend op Uw milde regen,​ 

om zelf een bron te zijn.​​​ 

Met een hart vol vrede,​​​ 

zijn wij zegenend nabij.​​​ 

Van Uw liefde delend,​​ 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. ​​​ 

Opwekking 710 



Wij wensen jou Gods zegen over 
de week die komen gaat! 
Graag tot volgende week. 


