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De vreugde van U is mijn kracht – Opwekking 654

Dank U voor deze nieuwe dag 

die ik van U ontvangen mag, 

Heer wat een zegen, 

elke dag opnieuw. 

U geeft uw liefde telkens weer 

en uw genade keer op keer, 

iedere morgen, elke dag opnieuw. 

Opwekking 654



U geeft mij vrede 

die de wereld niet geeft, 

U geeft mij blijdschap 

door uw Heilige Geest. 

Opwekking 654



Ja, de blijdschap die U mij geeft, 

is meer dan de vreugde 

die de wereld heeft. 

Als de zon schijnt 

en in de donkere nacht; 

de vreugde van U is mijn kracht, 

de vreugde van U is mijn kracht.

Opwekking 654



Vandaag is er Boei Kids voor groepen 1 – 8

en oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar

WELKOM



De Rivier - Opwekking 459​

Levend water, verfrissend, vrij;

het stroomt de berg af tot in de vallei.

't Is Gods rivier die je vreugde geeft.

Hij brengt vernieuwing

aan alles wat leeft.

Opwekking 459



Daar bij de rivier

gaan je voeten dansen.

Daar bij de rivier

zingt je hart een lied.

Daar bij de rivier

gaan je ogen lachen;

kom drink het water,

ontvang het om niet.

Opwekking 459



Het bruist van leven in Gods rivier;

wie daarvan drinken,

verheugen zich hier.

En ben je eens in die stroom geweest,

dan blijf je dorstig

naar meer van Gods Geest.

Opwekking 459



Daar bij de rivier

gaan je voeten dansen.

Daar bij de rivier

zingt je hart een lied.

Daar bij de rivier

gaan je ogen lachen;

kom drink het water,

ontvang het om niet.

Opwekking 459



En op de berg in Gods heerlijkheid,

daar zien wij Jezus in majesteit.

En langs de oevers van Gods rivier

daar juichen wij,

Want Zijn liefde is hier.

Opwekking 459



Daar bij de rivier

gaan je voeten dansen.

Daar bij de rivier

zingt je hart een lied.

Daar bij de rivier

gaan je ogen lachen;

kom drink het water,

ontvang het om niet.

Opwekking 459





De Rivier – Opwekking 642

Al mijn zonden, al mijn zorgen

neem ik mee naar de rivier.

Heer, vergeef mij en genees mij.

Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven​

en verfrist mij elke dag.​

’t Is een stroom van Uw genade,​

waar ’k U steeds ontmoeten mag.​
Opwekking 642



Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor U neer.

Leid mij steeds weer naar het water,

‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,

kom en stap in de rivier.

Jezus roept je, Hij verwacht je

en Hij zegt: “ontmoet Mij hier”​

Opwekking 642



Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor U neer.

Leid mij steeds weer naar het water,

‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Opwekking 642



GEBED

Vandaag is er Boei Kids voor groepen 1 – 8

en oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar 



Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er ’s niets 

wat God niet kan doen.(2x)

De bergen schiep Hij, rivieren erbij,

de sterren maakte Hij ook! 

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 

Er is niets wat God niet kan doen. 

Mijn God is zo groot



Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er ’s niets 

wat God niet kan doen. (2x)

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij.

Hij zorgt voor jou en voor mij. 

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 

Er is niets wat God niet kan doen. 

Mijn God is zo groot



Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 

Er ’s niets wat God niet kan doen. (2x)

Heb jij soms verdriet? ’t Is God die je ziet. Hij legt Zijn 

handen op jou. 

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets 

wat God niet kan doen 

Mijn God is zo groot



Vandaag is er Boei Kids voor groepen 1 – 8

en oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar 



We hebben op korte termijn in ieder geval 1 vacature voor de jongste 

kinderen op de woensdag. Je bent hier 1x per 2 weken aan de beurt.

En we hebben 3 vacatures voor de vrijdagavond voor de tieners. Je bent 

dan 1x in de 4 weken aan de beurt. We zoeken zowel mannen als vrouwen.

Ook het kinderwerk op zondag zoekt met spoed 2 mensen voor de jongsten 

en 1 iemand voor de oudsten. Hier ben je ongeveer 1x per 5 weken aan de 

beurt.







De collecte vandaag is voor 
Compassion

Collecteopbrengst van 21 juli 2019:

€ 64,35 voor Boei90



BOEI Kids 4 - 9
1 keer per maand op 
woensdagmiddag

BOEI Kids 9 - 12
Om de week op 
vrijdagavond

BOEI 10z
Om de week op vrijdagavond

Vrouwenochtend
Vrijdagochtend

Connectgroepen
Verschillende groepen en avonden

Gebedsgroep
Maandagavond

Maaltijdgroep
Om de week op maandagavond





Wees welkom, Geest van God – Opwekking 788

Wees welkom, Geest van God.

Wees welkom, Geest van God.

Leer ons te leven uit liefde, zoals Jezus heeft gedaan.

Leid ons in waarheid en wijs ons waar te gaan.

Spreek tot ons hart, opdat wij U verstaan.

Wees welkom, Geest van God.

Opwekking 788



Wees welkom, Geest van God.

Wees welkom, Geest van God.

Laat uw vrede en blijdschap regeren in dit huis.

Vul het met vreugde en maak het tot uw thuis.

Een veilige plaats, in de schaduw van het kruis.

Wees welkom, Geest van God.

Opwekking 788



Wees welkom, Geest van God.

Wees werkzaam onder ons.

Ga ons niet voorbij,

vervul ons hier en nu.

Vul dit huis met meer van U.

Opwekking 788



Wees welkom, Geest van God.

Wees welkom, Geest van God.

Help ons de stilte te zoeken, als de drukte ons omgeeft,

om bij U te komen, als de kracht ons weer ontbreekt.

Wijs ons op Jezus, die ons droge hart doorweekt.

Wees welkom, Geest van God.

Opwekking 788



TOESPRAAK





Ezechiël 47:1-12

1 Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder 
de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de 
voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter 
buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden. 



2 Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de 
oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen.

3 Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten, en hij mat 1000 el. Daar 
liet hij mij door het water waden: het water kwam tot mijn enkels. 



4 Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden: het water kwam tot 
mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el en liet me er weer door waden: het water kwam 
tot mijn heupen.

5 Hij mat nog eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon 
waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon, het was een 
ondoorwaadbare rivier. 



6 De man zei tegen mij: ‘Zie je dat, mensenkind?’ en hij liet mij terugkomen op de 
oever van de rivier.7Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan 
weerskanten heel veel bomen.

8 Hij zei tegen mij: ‘Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden 
de Jordaanvallei in, en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee in stroomt wordt 
het water daar zoet. 



9 Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt leven, er 
zal vis zijn in overvloed.  Als dit water in de Dode Zee aankomt wordt het water daar 
zoet; overal waar de rivier stroomt komt leven.





5 Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het 
stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, 

6 waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en 
ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. 

7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus 
zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’



8 Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten 
te kopen. 

9 De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken 
vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan 
namelijk niet met Samaritanen om. 

10 Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie 
het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan 
zou hij u levend water geven.’



11 ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar 
wilt u dan levend water vandaan halen? 

12 U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put 
gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’

13 ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst 
krijgen,’ zei Jezus, 



14 ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. 
Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt 
dat eeuwig leven geeft.’ 

15 ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer 
hebben en hoef ik ook niet meer 
hierheen te komen om water te putten.’



16Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer 
terug.’

17‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man 
hebt,’ zei Jezus, 18‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is 
uw man niet. Wat u zegt is waar.’





Johannes 7:37-39

37Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond ​Jezus​ in 
de ​tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 
38“Rivieren van levend water zullen stromen uit het ​hart​ van wie in mij 
gelooft,” zo zegt de Schrift.’



Johannes 7:37-39

39Hiermee doelde hij op de ​Geest​ die zij die in hem geloofden zouden 
ontvangen; de ​Geest​ was er namelijk nog niet, want ​Jezus​ was nog niet tot 
Gods majesteit verheven.







Lopen op het water – Opwekking 789

U leert me lopen op het water,

de oceaan is weids en diep.

U vraagt me alles los te laten,

daar vind ik U en ik twijfel niet.

Opwekking 789



En als de golven overslaan,

dan blijf ik hopen op Uw Naam.

Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.

Ik ben van U en U van mij.

Opwekking 789



De diepste zee is vol genade.

Uw sterke hand, die houdt mij vast.

En als mijn voeten zouden falen,

dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand.

Opwekking 789



En als de golven overslaan,

dan blijf ik hopen op Uw Naam.

Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.

Ik ben van U en U van mij.

Opwekking 789



Geest van God, leer mij te gaan over de golven,

in vertrouwen U te volgen,

te gaan waar U mij heen leidt.

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.

Ik vertrouw op Uw genade,

want ik ben in Uw nabijheid.

Opwekking 789



Gebed
en afsluiting



Wees gezegend

De zegen van God zij met jou.

In het licht en het donker,

Hij blijft je trouw.

Elke stap van de weg

die je gaat in Zijn naam,

zal Hij leiden in liefde,

waar jij ook zult gaan.

Wees gezegend



Ontvang nu de zegen van Hem.

Durf te dromen, te leven,

vertrouw op Zijn stem.

In Zijn kracht ben je sterk.

Wees vervuld met Zijn Geest

die je troost en je moed geeft,

vernieuwt en geneest.

Wees gezegend



Wees gezegend,

in de naam van de Vader;

gezegend,

in de naam van de Zoon.

Wees gezegend

met de Heilige Geest.

Wees krachtig en moedig

en wees niet bevreesd.

Wees gezegend



Graag tot volgende week.


