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Tienduizend redenen – Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Opwekking 733



Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Opwekking 733



En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Opwekking 733



Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Opwekking 733



Vandaag is er Boei Kids voor groepen 1 – 8

en oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar

WELKOM



God maakt vrij - Opwekking 720

In de naam van de Vader, )

in de naam van de Zoon, )

in de naam van de Geest voor Uw troon, ) 2X

zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. )

U geeft ons genade, U roepen wij aan. )

Opwekking 720



Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt

eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.

Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij,

God maakt vrij!

In die hoop leven wij.

Opwekking 720



In de naam van de Vader,

in de naam van de Zoon,

in de naam van de Geest

voor Uw troon,

zijn wij hier gekomen

en verhogen Uw naam.

U geeft ons genade,

U roepen wij aan.

Opwekking 720



Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt

eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.

Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij

in die hoop leven wij.

Ons verdriet wordt een lied.

God maakt vrij, God maakt vrij

Opwekking 720



Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt

eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.

Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij

in die hoop leven wij.

Ons verdriet wordt een lied.

God maakt vrij, God maakt vrij ​​.

Opwekking 720





Stil mijn ziel, wees stil – Opwekking 717

Stil mijn ziel, wees stil,

en wees niet bang

voor de onzekerheid van morgen.

God omgeeft je steeds

Hij is er bij,

in je beproevingen en zorgen.

Opwekking 717



God U bent mijn God

en ik vertrouw op U

en zal niet wankelen.

Vredevorst vernieuw een

vaste geest binnen in mij

die rust in U alleen.

Opwekking 717



Stil mijn ziel wees stil

en dwaal niet af

dwars door het dal zal Hij je leiden

stil, vertrouw op Hem

en hef je schild 

tegen de pijlen van verleiding

Opwekking 717



God U bent mijn God

en ik vertrouw op U

en zal niet wankelen.

Vredevorst vernieuw een

vaste geest binnen in mij

die rust in U alleen.

Opwekking 717



Stil mijn ziel wees stil

en laat nooit los

de waarheid die je steeds omarmd heeft.

Wacht, wacht op de Heer

de zwartste nacht

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

Opwekking 717



God U bent mijn God )

en ik vertrouw op U )

en zal niet wankelen. ) 2X

Vredevorst vernieuw een )

vaste geest binnen in mij )

die rust in U alleen. )

Ik rust in U alleen,

In U alleen!

Opwekking 717



GEBED

Vandaag is er Boei Kids voor groepen 1 – 8

en oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar 



Een rivier vol van vrede – Opwekking 88

Een rivier vol van vrede, )

een rivier vol van vrede, ) 2x

een rivier vol van vrede in mijn hart. )

Een fontein vol van blijdschap, )

een fontein vol van blijdschap, )

een fontein vol van blijdschap, ) 2x

in mijn hart. )

Een rivier vol van vrede



Ik heb lief als mijn Jezus, )

ik heb lief als mijn Jezus, )

ik heb lief als mijn Jezus, ) 2x

in mijn hart. )

Een rivier vol van vrede, )

een fontein vol van blijdschap, )

ik heb lief als mijn Jezus, ) 2x

in mijn hart. )

Een rivier vol van vrede



Vandaag is er Boei Kids voor groepen 1 – 8

en oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar 



Boei 90 Sportweek
Woensdag 28 augustus – Vrijdag 30 augustus

Wil je meehelpen? Graag! Meld je even bij Jaap, Anoek of Remco!



Collecteopbrengst van 14 juli 2019:

€ 90,25 voor Stichting Open Doors
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BOEI Kids 4 - 9
1 keer per maand op 
woensdagmiddag

BOEI Kids 9 - 12
Om de week op 
vrijdagavond

BOEI 10z
Om de week op vrijdagavond

Vrouwenochtend
Vrijdagochtend

Connectgroepen
Verschillende groepen en avonden

Gebedsgroep
Maandagavond

Maaltijdgroep
Om de week op maandagavond





Aan Uw voeten, Heer – opwekking 462

Aan Uw voeten, Heer,

is de hoogste plaats;

daarom kniel ik neer bij U.

Om bij U te zijn,

is de grootste eer;

daarom buig ik mij voor U.

Opwekking 462



Ja, ik verkies nu om bij U te zijn

en om naar U te luist'ren.

In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,

kom ik nu tot U, o Heer.

Opwekking 462



Aan Uw voeten, Heer,

is de hoogste plaats;

daarom kniel ik neer bij U.

Om bij U te zijn,

is de grootste eer;

daarom buig ik mij voor U.

Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,

hier in een plaats van aanbidding.

In geest en waarheid samen één te zijn,

in aanbidding voor U.

Opwekking 462



Aan Uw voeten, Heer,

is de hoogste plaats;

daarom kniel ik neer bij U.

Om bij U te zijn,

is de grootste eer;

daarom buig ik mij voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,

ja, zo omarmt U ook mij.

U bent een Vader die vertroost en beschermt,

en ik kom tot rust bij U.

Opwekking 462



TOESPRAAK



THEMA: “BACK TO NATURE”



Rust en Vrede van boven of beneden



Mattheüs 9:35-38

35Jezus​ trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf 
er onderricht in de ​synagogen, verkondigde het 
goede nieuws over het koninkrijk en genas 
iedere ​ziekte​ en elke kwaal.

Rust en Vrede van boven óf beneden



Mattheüs 9:35-38

36Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij 
medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en 
hulpeloos uitzagen, als schapen zonder ​herder.

Rust en Vrede van boven óf beneden



Mattheüs 9:35-38

37Hij zei tegen zijn ​leerlingen: ‘De oogst is groot, 
maar er zijn weinig arbeiders.

Rust en Vrede van boven óf beneden



Mattheüs 9:35-38

38Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders 
wil sturen om de oogst binnen te halen.’

Rust en Vrede van boven óf beneden



JEZUS:

1. Spreekt over het Koninkrijk van God

2. Is vol medelijden/bewogenheid

3. Vraag om arbeiders

Rust en Vrede van boven óf beneden



Mattheüs 9:35-38

38Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders 
wil sturen om de oogst binnen te halen.’

Rust en Vrede van boven óf beneden



Mattheüs 9:35-38

38Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders 
wil sturen om de oogst binnen te halen.’

Rust en Vrede van boven óf beneden



Definitie prioriteit:

een rangschikking naar belangrijkheid, 

een zaak gerangschikt naar zijn ingeschat belang;

voorrang

Rust en Vrede van boven óf beneden



Maarten Moens - Vrije Universiteit Brussel

detraditionalisering betekent dat we ons minder laten leiden door tradities, 

religie of ideologie. Met andere woorden, er zijn minder prioriteiten en 

beperkingen, waardoor meer mensen betrokken zijn in meer levenssferen, 

terwijl binnen elke levenssfeer hogere eisen worden gesteld. En dus neemt de 

tijdsdruk toe

Rust en Vrede van boven óf beneden



Mattheüs 9:35-38

38Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders 
wil sturen om de oogst binnen te halen.’



Mattheüs 9:35-38

38Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders 
wil sturen om de oogst binnen te halen.’

“Hoe meer we ons 

inspannen om tijd te 

winnen, hoe minder 

we voor elkaar krijgen. 

Hoe meer we ons 

leven plannen om 

effectief te worden, 

hoe meer de tijd 

verandert in een 

stressfactor.”

(Peter Halldorf)



Rust en Vrede van boven óf beneden

1.Mt. 11:28  KOM!

2.Pred. 3:1-8 TIJD 

3.Jh. 2:15-17 WERLD

4.Mt. 6:25-34 VOGELS

5.1 Tm. 6:6 TEVREDENHEID



Rust en Vrede van boven of beneden







Genoeg – Christian Verwoerd

Wat zou ik nog meer wensen

in Uw huis te mogen wonen is genoeg.

Waarom zou ik nog bang zijn

ja, Uw vleugels van bescherming zijn genoeg.

De wetenschap dat U mij leidt

een plan met mij hebt voorbereid, dat is genoeg.

Uw liefde die mijn hart vervult

dat U mij vond met veel geduld, dat is voor mij genoeg.

Genoeg



Ik hoef niet te presteren

want trouw zijn in mijn werk, dat is genoeg.

Nee, niet de goedkeuring van mensen

maar de rust die komt van U, dat is genoeg.

Oh, en wat de wereld ook belooft

de hoop van wie in U gelooft, die is genoeg.

Ja, het uitzicht op gerechtigheid

als U straks komt in heerlijkheid, dat is voor mij genoeg.

Genoeg



En ik wil daaruit gaan leven

uit de schatten die U voor mij hebt bewaard.

Want U heeft zoveel mij gegeven

maar te weinig heb ik echt bewust aanvaard.

Oh, ik ben een kind van U, de koning

Uw paleis is ook mijn woning.

Van U te mogen zijn is zoveel waard.

Genoeg



Ik wil zoveel graag ervaren

maar gewoon Uw woord geloven is genoeg.

Wat is er nog meer nodig

ja, het offer aan het kruishout is genoeg.

En al zijn mijn zonden nog zo groot

het bloed dat U voor mij vergoot, dat is genoeg.

De grote prijs door U betaald

de overwinning is behaald, dat is voor mij genoeg

Genoeg



En ik wil daaruit gaan leven

uit de schatten die U voor mij hebt bewaard.

Want U heeft zoveel mij gegeven

maar te weinig heb ik echt bewust aanvaard.

Oh, ik ben een kind van U, de koning

Uw paleis is ook mijn woning.

Van U te mogen zijn is zoveel waard,

zoveel waard.

Bij U te mogen wonen, dat is voor mij genoeg.

Genoeg





Aan uw tafel – Opwekking 737

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;

te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.

U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:

een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;

mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.

U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:

in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

Opwekking 737



De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,

uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.

Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,

die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.

Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.

U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:

door de kracht van uw genade ben ik vrij!

Opwekking 737



Gebed
en afsluiting



Vrede van God – Opwekking 602

Vrede van God, de vrede van God,

de vrede van God zij met jou.

Vrede van Hem, vrede van God,

de vrede van God zij met jou.

Opwekking 602



In Jezus' naam, in Jezus' naam,

in Jezus' naam geef ik jou:

vrede van Hem, vrede van God,

de vrede van God zij met jou.

Opwekking 602



Heilige Geest, de Heilige Geest,

de Heilige Geest zij met jou.

Vrede van Hem, vrede van God,

de vrede van God zij met jou. 

Opwekking 602



Wij wensen jou een hele 
gezegende zomervakantie!

Graag tot 1 september 2019.


