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Eén doel – Opwekking 771

Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U 
en wij verlangen met heel ons hart naar meer van U. 
Wat geweldig dat U hier bent! 
Heer, ons loflied is Uw troon. 
Heel ons wezen is alleen op U gericht. 
Voor de troon van Uw genade 
mogen wij als kinderen zijn, 
daarom vieren wij het leven in Uw licht! 

Opwekking 771



Heer, wij zingen en aanbidden 
om Uw goedheid en Uw trouw. 
Onze dank en onze liefde zijn voor U. 
En er is geen andere reden 
waarom wij hier samen zijn. 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U. 

Opwekking 771



Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U 
en wij verlangen met heel ons hart naar meer van U. 
Wat geweldig dat U hier bent! 
Heer, ons loflied is Uw troon. 
Heel ons wezen is alleen op U gericht. 
Voor de troon van Uw genade 
mogen wij als kinderen zijn, 
daarom vieren wij het leven in Uw licht! 

Opwekking 771



Heer, wij zingen en aanbidden 
om Uw goedheid en Uw trouw. 
Onze dank en onze liefde zijn voor U. 2x
En er is geen andere reden 
waarom wij hier samen zijn. 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U. 

Opwekking 771



Vandaag is er Boei Kids voor groepen 1 – 4
en oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar

WELKOM



De vreugde van U is mijn kracht – Opwekking 654

Dank U voor deze nieuwe dag 
die ik van U ontvangen mag, 
Heer wat een zegen, 
elke dag opnieuw. 
U geeft uw liefde telkens weer 
en uw genade keer op keer, 
iedere morgen, elke dag opnieuw. 

Opwekking 654



U geeft mij vrede 
die de wereld niet geeft, 
U geeft mij blijdschap 
door uw Heilige Geest. 

Opwekking 654



Ja, de blijdschap die U mij geeft, 
is meer dan de vreugde 
die de wereld heeft. 
Als de zon schijnt 
en in de donkere nacht; 
de vreugde van U is mijn kracht, 
de vreugde van U is mijn kracht.

Opwekking 654





Lof aanbidding – Opwekking 671

U schiep zon en maan en sterrenpracht.
Vader, U bent het geheim 
van het leven,
alles toont Uw macht.

U bent alles wat mijn hart verlangt.
U bezielt mij Heer.
U houdt heel mijn leven
veilig in Uw sterke hand.

Opwekking 671



Vrouwen
U schiep zon en maan en sterrenpracht.
Vader, U bent het geheim van het leven,
alles toont Uw macht.

Mannen
U bent alles wat mijn hart verlangt.
U bezielt mij Heer.
U houdt heel mijn leven
veilig in Uw sterke hand.

Opwekking 813Opwekking 671



Lof, aanbidding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij.
Van Uw liefde zal ik blijven zingen,
ik prijs Uw naam.

Lof, aanbidding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij.
Van Uw liefde zal ik blijven zingen,
ik prijs Uw naam.

Opwekking 813Opwekking 671



U geeft regen, zon en overvloed.
Vader, U bent het geheim
van het leven,
dat U bloeien doet.

U doorgrondt mij en U houdt van mij,
wat een wonder,
Heer, U bent
heilig, hoogverheven
maar ook heel dichtbij.

Opwekking 813Opwekking 671



Lof, aanbidding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij.
Van Uw liefde zal ik blijven zingen,
ik prijs Uw naam.

Lof, aanbidding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij.
Van Uw liefde zal ik blijven zingen,
ik prijs Uw naam.

Opwekking 813Opwekking 671



Heilig is de Heer almachtig.
Waardig, waardig is Zijn naam.
Heilig is de Heer almachtig.
Waardig, waardig is Zijn naam.

Heilig is de Heer almachtig.
Waardig, waardig is Zijn naam.
Heilig is de Heer almachtig.
Waardig, waardig is Zijn naam.

Opwekking 813Opwekking 671



Lof, aanbidding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij.
Van Uw liefde zal ik blijven zingen,
ik prijs Uw naam.

Lof, aanbidding, alle dank in mij
stroomt over uit mijn hart;
U maakt mij blij.
Van Uw liefde zal ik blijven zingen,
ik prijs Uw naam.



GEBED

Vandaag is er Boei Kids voor groepen 1 – 4
en oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar 



Ho stop

Ho! Stop! Sta eens even stil!
Waar wou je heen gaan,
of maakt dat geen verschil.
Ho! Stop! Ga er niet vandoor.
Je bent er toch niet zomaar,
je leeft ergens voor.

Ho stop



Als je in de trein zou stappen
en je zou niet weten
waar je heen wou gaan.
(heen wou gaan)
Kon je beter in je warme bedje
blijven liggen zonder op te staan.
(op te staan)
Alles gaat uiteindelijk mis,
als je niet weet wie Jezus is.

Ho stop



Ho! Stop! Sta eens even stil!
Waar wou je heen gaan,
of maakt dat geen verschil.
Ho! Stop! Ga er niet vandoor.
Je bent er toch niet zomaar,
je leeft ergens voor.

Ho stop



Als je in het donker wandelt
kun je niet goed kijken waar je
heen wilt gaan. (heen wilt gaan)
Daarom heb je Jezus nodig want
Hij steekt een lichtje
in je leven aan. (je leven aan)
Reken maar dat jij je vergist
als je het Licht van de wereld mist.

Ho stop



Ho! Stop! Sta eens even stil!
Waar wou je heen gaan,
of maakt dat geen verschil.
Ho! Stop! Ga er niet vandoor.
Je bent er toch niet zomaar,
je leeft ergens voor.

Ho stop



Als je in de put zou vallen
en je zou voor niemand
meer te horen zijn. (te horen zijn)
Zat je daar te kniezen
in de duisternis
en alles zou verloren zijn.
(verloren zijn)
Weet je als het donker wordt,
Jezus' arm is nooit tekort.

Ho stop



Ho! Stop! Sta eens even stil!
Waar wou je heen gaan,
of maakt dat geen verschil.
Ho! Stop! Ga er niet vandoor.
Je bent er toch niet zomaar,
je leeft ergens voor.

Ho stop



Vandaag is er Boei Kids voor groepen 1 – 4
en oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar 



Boei 90 Sportweek
Woensdag 28 augustus – Vrijdag 30 augustus

Wil je meehelpen? Graag! Meld je even bij Jaap, Anoek of Remco!



Collecte opbrengst zondag 16 juni:
€ 81,75 voor Open Doors

De collecte vandaag is voor
Voedselbank Haaglanden



BOEI Kids 4 - 9
1 keer per maand op 
woensdagmiddag

BOEI Kids 9 - 12
Om de week op 
vrijdagavond

BOEI 10z
Om de week op vrijdagavond

Vrouwenochtend
Vrijdagochtend

Connectgroepen
Verschillende groepen en avonden

Gebedsgroep
Maandagavond

Maaltijdgroep
Om de week op maandagavond





Open mijn ogen – Opwekking 600

Open mijn ogen 
voor de schoonheid van Uw schepping. 
Open mijn oren 
voor Uw liefdevolle stem, 
die aan mij zegt: Ik hou van jou, 
mijn kind, kom bij Mij. 

Opwekking 600



Open mijn ogen 
om Uw heerlijkheid te zien, Heer. 
Open mijn oren 
om te horen naar Uw stem; 
ik zeg U Heer: Ik hou van U, 
mijn Vader, ik kom bij U. 

Opwekking 600



Ik open mijn hart voor de Heer die ik dien. 
Ik open mijn hart, laat mij zien met Uw ogen. 
Open mijn hart, maak het sterk en bewogen. 
Ik open mijn hart. 

Opwekking 600



Open mijn ogen 
voor de tranen van de mensen. 
Open mijn oren 
voor Uw liefdevolle stem, 
die aan hen zegt: Ik hou van jou, 
mijn kind, kom bij Mij. 

Opwekking 600



Open mijn ogen 
voor de dag dat U zal komen. 
Open mijn oren voor de stem van Hem die komt; 
ik zeg U Heer: Ik hou van U, 
mijn Vader, ik kom bij U. 

Opwekking 600



Ik open mijn hart voor de Heer die ik dien. ) 
Ik open mijn hart, laat mij zien met Uw ogen. ) 3X 
Open mijn hart, maak het sterk en bewogen. ) 
Ik open mijn hart. ) 

Opwekking 600





Jacobus 4:1 (NBV) 1Waar komt al die
strijd, waar komen al die conflicten bij u
toch uit voort? Is het niet uit de
hartstochten die strijd leveren in uw
binnenste? 2U verlangt naar iets, maar
krijgt het niet. U bent jaloers en
moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U
bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets
omdat u niet  bidt. 3En als u  bidt ontvangt u
niets, omdat u verkeerd  bidt: u wilt alleen
uw eigen hartstochten bevredigen.



4Trouwelozen! Beseft u dan niet dat
vriendschap met de wereld vijandschap
jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn
met de wereld, maakt zich tot vijand van
God. 5Denk toch niet dat dit loze woorden
zijn in de Schrift: ‘Hij die ons het leven gaf,
maakt er vurig aanspraak op; 6maar
de  genade die hij schenkt is nog groter.’
Daarom staat er: ‘God keert zich tegen hoog
moedigen, maar aan nederigen schenkt hij
zijn  genade.’



41Waar komt al die strijd, waar komen al
die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet
uit de hartstochten die strijd leveren in uw
binnenste? 2U verlangt naar iets, maar
krijgt het niet. U bent jaloers en
moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U
bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets
omdat u niet  bidt.



Het menselijk hart is het 
probleem van de wereld!



Jacobus 4:3
En als u  bidt ontvangt u niets,
omdat u verkeerd  bidt: u wilt
alleen uw eigen hartstochten
bevredigen.



Jacobus 4:4 (deel 1)

Trouwelozen! Beseft u dan
niet dat vriendschap met de
wereld vijandschap jegens
God betekent?



Jacobus 4:4 (deel 2)
Wie bevriend wil zijn met 
de wereld, maakt zich tot 
vijand van God.



1 Johannes 2:16: want alles
wat in de wereld is zelfzuchtige
begeerte, afgunstige
inhaligheid, pronkzucht, dat
alles komt niet uit de Vader
voort maar uit de wereld



Jacobus 4:5

Denk toch niet dat dit loze
woorden zijn in de schrift:
‘Hij die ons leven gaf, maakt
er vurig aanspraak op;



Exodus 20:3
3Vereer naast mij
geen  andere  goden
.



Exodus 20:5 

Kniel voor zulke beelden niet
neer, vereer ze niet, want ik,
de HEER, uw God, duld
geen  andere  goden naast mij.



Ezechiël 14:3

Mensenkind, deze mannen
koesteren hun afgoden en
hebben niets anders voor
ogen dan de zonde die hen
ten val brengt.



John Calvin:

Het menselijk hart is een
fabriek van afgoden, ieder
van ons is een expert in
het uitvinden van afgoden



Jacobus 6:

Maar hij geeft ons meer genade.



2 Korintiërs 12: 9 maar hij zei: ‘Je
hebt niet meer dan mijn  genade 
nodig, want kracht wordt zichtbaar
in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel
liever voorstaan op mijn zwakheid,
zodat de kracht van  Christus in mij
zichtbaar wordt.



Romeinen 5:20:
En later is de wet erbij gekomen,
zodat de overtredingen toe-
namen; maar waar de  zonde 
toenam, werd ook de  Genade 
steeds overvloediger.



Jacobus 4:6

‘God keert zich tegen hoog
moedigen, maar aan nederige
schenkt hij zijn  genade.



C.s. Lewis:

Echte nederigheid is niet
minder gaan denken over
jezelf; het is minder denken
aan jezelf.



Filippenzen 2:3

Handel niet uit geldingsdrang
of eigenwaan, maar acht in
alle bescheidenheid de ander
belangrijker dan u zelf.





Want als U het huis niet bouwt – Opwekking 713

Alles wat ik ben, behoort U toe 
en al wat ik op aarde heb, ontving ik dankzij U. 
Ik zet mijn trots en eergevoel opzij; 
het dienen van mijn Heer 
is nu het hoogste doel voor mij 

Opwekking 713



Want als U het huis niet bouwt, 
is mijn moeite tevergeefs. 
Als U niet werkt door mij 
blijft er niets dat waarde heeft. 
Ik wil bouwen aan een huis 
dat de vuurproef kan doorstaan; 
iets dat blijvend is, 
waarvan U zegt: Goed gedaan. 

Opwekking 713



Zo gauw wens ik wat U een ander geeft 
en zie ik niet de gaven die U mij gegeven heeft. 
Heer, blaas het vuur aan dat U eens begon; 
ontsteek in mij een liefdesvuur  
dat iedereen zal zien. 

Opwekking 713



Want als U het huis niet bouwt, 
is mijn moeite tevergeefs. 
Als U niet werkt door mij 
blijft er niets dat waarde heeft. 
Ik wil bouwen aan een huis 
dat de vuurproef kan doorstaan; 
iets dat blijvend is, 
waarvan U zegt: Goed gedaan. 

Opwekking 713



Voor de glorie van Uw Naam. 
Glorie van Uw Naam! 

Want als U het huis niet bouwt, 
is mijn moeite tevergeefs. 
Als U niet werkt door mij 
blijft er niets dat waarde heeft. 
Ik wil bouwen aan een huis 
dat de vuurproef kan doorstaan; 
iets dat blijvend is, 
waarvan U zegt: Goed gedaan. Opwekking 713



Gebed
en afsluiting



Vader, maak mij tot een zegen – Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt  
O God, zegen mij alle dagen lang!  

Opwekking 710



Vader maak mij tot een zegen,
ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met Uw Geest, Heer,
Jezus kom tot mij.  
Als de bron van leven,  
die ontspringt diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.  

Opwekking 710



Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn!  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid.  

Opwekking 710



Vader maak ons tot een zegen,
hier in de woestijn.  
Wachtend op Uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij.  
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.   

Opwekking 710



Wij wensen jou Gods zegen over 
de week die komen gaat!
Graag tot volgende week.


