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Mijn redder - Opwekking 680 ​ 

​ 

Iedereen zoekt naar liefde,​ 

trouw die nooit teleurstelt;​ 

geef Uw genade, Heer.​ 

Iedereen zoekt vergeving,​ 

de goedheid van een redder;​ 

de hoop van de volken.​ 

 

Opwekking 680 



​ 

Mijn Redder, bergen moeten wijken​, 

voor Zijn geweldige kracht,​ 

Zijn geweldige kracht.​ 

Als Redder, grote overwinnaar​, 

stond Jezus op uit het graf,​ 

Hij stond op uit het graf.​ 

 

 

Opwekking 680 



​ 

Neem mij zoals ik ben Heer​, 

met al mijn angst en falen;​ 

vul mijn hart opnieuw. ​ 

Ik geef mij aan U over​ 

met alles wat ik geloof, Heer,​ 

wil ik U volgen.​ 

 

 

Opwekking 680 



​ 

Mijn Redder, bergen moeten wijken​, 

voor Zijn geweldige kracht,​ 

Zijn geweldige kracht.​ 

Als Redder, grote overwinnaar​ 

stond Jezus op uit het graf,​ 

Hij stond op uit het graf.​ 

 

 

Opwekking 680 



​ 

Laat Uw licht aan heel de wereld zien,​ 

wij zingen tot de eer ​ 

van de verrezen Heer.​ 

Jezus, laat Uw licht ​ 

aan heel de wereld zien,​ 

wij zingen tot de eer ​ 

van de verrezen Heer.​ 

 

 
Opwekking 680 



​ 

Mijn Redder, bergen moeten wijken,  )​ 

voor Zijn geweldige kracht,   )​ 

Zijn geweldige kracht.    )​ 

Als Redder, grote overwinnaar  ) 2x​ 

stond Jezus op uit het graf,   )​ 

Hij stond op uit het graf.   )​ 

 

 

 
Opwekking 680 



​ 

Laat Uw licht aan heel de wereld zien,​ 

wij zingen tot de eer ​ 

van de verrezen Heer.​ 

Jezus, laat Uw licht ​ 

aan heel de wereld zien,​ 

wij zingen tot de eer ​ 

van de verrezen Heer.​ 

 

 

 
Opwekking 680 



Vandaag is er Boei Kids voor groepen 1 – 4 

en oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar 

WELKOM 



 

 

Opwekking 756 

Schuilplaats – Opwekking 756 ​ 
​ 

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste, 

zijn in de schaduw van de Almachtige. 

Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker, 

overnachten in Zijn aanwezigheid. 

 

U bevrijdt mij uit de handen van belagers, 

U redt mij van de gruw’lijke dood. 

En de nachten hoef ik niet meer te vrezen, 

of de pijlen die op mij zijn gericht. 
 



 

 

Opwekking 756 

​ 

Want ik ben veilig bij U, 

beschut onder Uw vleugels. 

Ik ben veilig bij U; U antwoordt als ik roep. 

Ik ben veilig bij U, veilig bij U 

als ik woon in de schuilplaats 

van de Allerhoogste. 



 

 

Opwekking 756 

​ 

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste, 

zijn in de schaduw van de Almachtige. 

Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker, 

overnachten in Zijn aanwezigheid. 

 

U stuurt engelen om mij steeds te beschermen; 

zij waken dag en nacht over mij. 

Met hun handen zullen zij mij steeds dragen; 

en geen hindernis die mij tegenhoudt. 



 

 

Opwekking 756 

​ 

Want ik ben veilig bij U, 

beschut onder Uw vleugels. 

Ik ben veilig bij U; U antwoordt als ik roep. 

Ik ben veilig bij U, veilig bij U 

als ik woon in de schuilplaats 

van de Allerhoogste. 



 

 

Opwekking 756 

​ 

U bent mijn toevlucht, U bent mijn vesting. 

U bent mijn God, op Wie ik vertrouw. 

U wilt mij bevrijden, mij altijd redden. 

In mijn nood bent U steeds heel dicht bij mij. 

 



 

 

Opwekking 756 

​ 

Want ik ben veilig bij U, 

beschut onder Uw vleugels. 

Ik ben veilig bij U; U antwoordt als ik roep. 

Ik ben veilig bij U, veilig bij U 

als ik woon in de schuilplaats 

van de Allerhoogste. 

 

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste, 

overnachten in Zijn aanwezigheid. 





Wat houd ik van Uw huis – Opwekking 715 

 

Wat houd ik van Uw huis​ 

Heer van de hemelse legers.​ 

Ik kan zo sterk verlangen naar​ 

de binnenpleinen van de Heer.​ 

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,​ 

zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.​ 

 
 

 

 
Opwekking 715 



 

Een vogel is er thuis,​ 

Heer van de hemelse legers.​ 

Een zwaluw voedt haar jongen op​ 

bij U onder de pannen, God.​ 

Wonen bij U is een zegen,​ 

zo’n blijvende kans om te zingen voor U.​ 

 
 

 

 

 
Opwekking 715 



 

Gelukkig wie naar U​ 

vol van verlangen op weg zijn,​ 

zelfs in het dorre bomendal​ 

zien zij een bron en regenval,​ 

gaan zij van zegen tot zegen,​ 

naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.​ 

 

 
 

 

 
Opwekking 715 



 

Ach hoor en kijk naar mij,​ 

Heer van de hemelse legers.​ 

Ja liever één dag dicht bij U​ 

dan duizend dagen zonder U.​ 

Liever bij U aan de drempel​ 

dan binnen te zijn in een duistere tent.​ 

 

 

 
 

 
Opwekking 715 



 

De Heer beveiligt ons,​ 

eer en geluk zal Hij geven​ 

Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd​ 

aan mensen, eerlijk onderweg.​ 

Heer van de Hemelse legers,​ 

gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.​ 

​ 

Wat houd ik van Uw huis! ​ 

 

 

 

Opwekking 715 



GEBED 

Vandaag is er Boei Kids voor groepen 1 – 4 

en oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar  



Een opkikkertje 

 

Een opkikkertje, 

een opkikkertje, 

een opkikkertje, 

daar fleur je van op. 

Een opkikkertje geeft nieuwe moed 

en maakt je even blij. 

Het helpt je vol te houden, 

als het tegen zit 

en zo weet je: iemand geeft om mij. 

Een opkikkertje 



 

Geef je broer een knipoog, 

en je oma een dikke zoen. 

Een kaartje is toch zo gepost, 

dat zouden we vaker moeten doen. 

Een opkikkertje 



 

Een opkikkertje, 

een opkikkertje, 

een opkikkertje, 

daar fleur je van op. 

Een opkikkertje geeft nieuwe moed 

en maakt je even blij. 

Het helpt je vol te houden, 

als het tegen zit 

en zo weet je: iemand geeft om mij. 

Een opkikkertje 



 

Geef de juf een glimlach, 

en de buurvrouw een mooie bloem. 

Geef zomaar eens een compliment, 

dat zouden we vaker moeten doen. 

 

Wat zit je haar vandaag leuk, 

Nou bedankt! 

En wat heb jij een gave nieuwe bril, zeg. 

Een opkikkertje 



 

Een opkikker hoeft niet groot te zijn, 

meestal is het juist heel klein. 

Het is niet moeilijk, 

het duurt niet lang, 

en je wordt er zelf ook vrolijk van. 

Een opkikkertje 



 

Een opkikkertje, 

een opkikkertje, 

een opkikkertje, 

daar fleur je van op. 

Een opkikkertje geeft nieuwe moed 

en maakt je even blij. 

Het helpt je vol te houden, 

als het tegen zit 

en zo weet je: iemand geeft om mij, om mij! 

Een opkikkertje 



Vandaag is er Boei Kids voor groepen 1 – 4 

en oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar  



Save the date - Boei 90 Sportweek  
Woensdag 28 augustus – Vrijdag 30 augustus 

Wil je meehelpen? Graag! Meld je even bij Jaap, Anoek of Remco! 

Nadere informatie volgt zo snel mogelijk. 



Collecteopbrengst van 12 mei: 

€ 44,95 voor Stichting Open Doors 

C
o

lle
cte

 



BOEI Kids 4 - 9 
1 keer per maand op 
woensdagmiddag 

BOEI Kids 9 - 12 
Om de week op 
vrijdagavond 

BOEI 10z 
Om de week op vrijdagavond 

Vrouwenochtend 
Vrijdagochtend 

Connectgroepen 
Verschillende groepen en avonden 

Gebedsgroep 
Maandagavond 

Maaltijdgroep 
Om de week op maandagavond 





Heer, U bent altijd bij mij – Opwekking 518 

 

Heer, U doorgrondt en kent mij;​ 

mijn zitten en mijn staan​ 

en U kent mijn gedachten,​ 

mijn liggen en mijn gaan.​ 

De woorden van mijn mond, o Heer,​ 

die zijn voor U bekend​ 

en waar ik ook naar toe zou gaan,​ 

ik weet dat U daar bent.​ 

Opwekking 518 



 

Heer, U bent altijd bij mij,​  ) 

U legt uw handen op mij​  ) 

en U bent voor mij ​   ) 2x 

en naast mij ​    ) 

en om mij heen,   ) 

 

elke dag.​ 

Opwekking 518 



 

Heer, U doorgrondt en kent mij,​ 

want in de moederschoot​ 

ben ik door U geweven;​ 

U bent oneindig groot.​ 

​ 

Ik dank U voor dit wonder, Heer,​ 

dat U mijn leven kent​ 

en wat er ook gebeuren zal,​ 

dat U steeds bij mij bent.​ 

Opwekking 518 



 

Heer, U bent altijd bij mij,  )​ 

U legt uw handen op mij​  ) 

en U bent voor mij ​   ) 2x 

en naast mij     ) 

en om mij heen,   ) 

 

elke dag.​ 

Opwekking 518 





U bent 
altijd bij mij 

 
 
 
 
 
 

“Al gaat mijn weg door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij.” 





Mijn Herder – Sela​ 

​ 

De Heer is mijn Herder, 

het ontbreekt mij aan niets.​ 

Hij omringt mij met zijn liefde.​ 

​ 

De Heer is mijn Herder, 

het ontbreekt mij aan niets.​ 

Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.​​ 

Mijn Herder 



​ 

Hij roept mijn naam; 

ik hoor zijn stem; 

Hij de mijne.​ 

Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; ​ 

brengt mij veilig thuis.​ 

​ 

Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; 

heeft mij teder verbonden.​ 

Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.​​ 

Mijn Herder 



​ 

De Heer is mijn Herder, 

het ontbreekt mij aan niets.​ 

Hij omringt mij met zijn liefde.​ 

​ 

De Heer is mijn Herder, 

het ontbreekt mij aan niets.​ 

Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.​​ 

Mijn Herder 



​ 

Hij gaat mij voor; 

ik volg Zijn spoor; 

Hij zal leiden.​ 

Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan. ​ 

​ 

Mijn Herder beschermt heel mijn leven ​ 

door het Zijne te geven.​ 

Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.​ 

Mijn Herder 



​ 

Al gaat mijn weg door een donker dal;​ 

ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats​, 

waar ik eeuwig thuis zal zijn.​ 

Mijn Herder 



Gebed 



Gods Zegen voor jou - Sela 

 

Gods liefde draagt jou. 

Zijn hand beschermt jou 

waar je ook bent of zal gaan. 

Ontvang Gods zegen 

over je leven: 

Vrede voor jou in Zijn naam! 
 

Gods Zegen voor jou 



 

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 

Zijn vrede rust op jou. 

De Heilige Geest in de naam van Jezus, 

vervult, beschermt en zegent jou. 

Gods Zegen voor jou 



 

Ga met Gods vrede. 

Deel in Zijn zegen. 

Leef uit Zijn volheid en kracht. 

Durf te geloven. 

Blijf op Hem hopen: 

leef je geloof elke dag! 

Gods Zegen voor jou 



 

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: ) 

Zijn vrede rust op jou.    ) 2x 

De Heilige Geest in de naam van Jezus, ) 

vervult, beschermt en zegent jou.  ) 
 

Gods Zegen voor jou 



Wij wensen jou Gods zegen over 
de week die komen gaat! 
Graag tot volgende week. 


