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Welkom bij



Breng ons samen – Sela

U roept ons samen als kerk van de Heer, 

verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Breng ons samen



Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest

die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:

veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen



Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Breng ons samen



U roept ons samen voor Woord en gebed,

als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;

gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,

om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Breng ons samen



Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Breng ons samen



Wij belijden één geloof en één Heer; )

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. )

Heer, geef vrede die ons samenbindt. ) 2x

Vader, maak ons één! )

Breng ons samen



Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Breng ons samen



Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8

Welkom!



In de hemel is de Heer

In de hemel is de Heer

En zijn glans is als kristal

Hij is de heilige van God

En hij heerst over ’t heelal

Er is macht in Zijn woord

Als de waat’ren bruist zijn stem

Als de zon op de zee zo blauw

Zo is de rijkdom van zijn trouw

In de hemel is de Heer



En aan U alle macht

Alle heerlijkheid en kracht

En aan U is de eer

En de lof want U regeert

U regeert

In de hemel is de Heer



Miljoenen in gereedheid

Staan de engelen om zijn troon

Verbijsterend zijn sieraad

En de schoonheid van zijn kroon

Er is macht in Zijn woord

Als de waat’ren bruist zijn stem

Als de zon op de zee zo blauw

Zo is de rijkdom van zijn trouw

In de hemel is de Heer



En aan U alle macht )

Alle heerlijkheid en kracht )

En aan U is de eer ) 2x

En de lof want U regeert )

U regeert )

In de hemel is de Heer



U regeert in onze harten

U regeert over ’t heelal

U regeert in heel ons leven

U regeert - overal

In de hemel is de Heer



Er is macht in Zijn woord

Als de waat’ren bruist zijn stem

Als de zon op de zee zo blauw

Zo is de rijkdom van zijn trouw

In de hemel is de Heer



En aan U alle macht

Alle heerlijkheid en kracht

En aan U is de eer

En de lof want U regeert

U regeert

In de hemel is de Heer





Heerser over alle dingen – Opwekking 672

Heerser over alle dingen,

God van de oneindigheid,

van Uw liefde wil ik zingen,

buigen voor Uw majesteit.

Eeuwen komen, eeuwen gaan,

voor altijd blijft Uw trouw bestaan.

Uw naam weerklinkt door het heelal:

'Die was en is en komen zal.'
Opwekking 672



U alleen kunt grootheid tonen

in een enkel ogenblik.

De natuur spreekt zonder woorden,

vol verwond'ring luister ik.

U schiep leven door Uw Woord,

bracht het licht en duister voort.

Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt,

weerspiegelt het Uw heerlijkheid.

Opwekking 672



Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8

Welkom!



Van A tot Z

A van almachtig 

B van Bevrijder 

C is van Christus, Gezalfde van God 

D is van Dienaar

E is van eeuwig 

F van Formeerder, Hij schiep het heelal 

Van A tot Z



G van gekruisigd

H is van Hoeksteen

I van Immanuël, God is met ons

J is van Jezus 

K is van Koning 

L van Zijn liefde, die Hij aan mij toont 

Van A tot Z



Van A tot Z

Bent U de hoogste Heer

Alfa, Omega en zoveel meer

Oneindig groot

is ook uw heerschappij

U bent het einde voor mij

Van A tot Z



M van Messias 

N is van ned’rig 

O is van Opstanding

P van Profeet 

Q van I.Q. onze God is de slimste

R is van Rots en 

S is van Schild

Van A tot Z



Van A tot Z

Bent U de hoogste Heer

Alfa, Omega en zoveel meer

Oneindig groot

is ook uw heerschappij

U bent het einde voor mij

Van A tot Z



T is van Toevlucht, een veilige haven

U van uniek

Verlosser is V

W is de Weg

X voor extra bijzonder

IJ voor ijzersterk

Z van Zoon van God

Van A tot Z



Van A tot Z

Bent U de hoogste Heer

Alfa, Omega en zoveel meer

Oneindig groot

is ook uw heerschappij

U bent het einde voor mij

Van A tot Z



Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8

Welkom!



Zondag 10 juni: Save the date!

Wateringse Veld Loopfestijn



Collecteopbrengst van zondag 13 mei 2018: 

€ 124,05 voor Goeie Hoop

De collecte vandaag is voor IJM





Heer, ik heb U nodig – Opwekking 763

Heer, ik kom en beken,

nu ik hier dicht bij U ben:

zonder U val ik uiteen;

leid mijn hart door stormen heen.

O mijn Heer, ik heb U nodig;

elk moment, zo nodig.

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.

O God, ‘k heb U nodig.
Opwekking 763



Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.

U vergeeft en reinigt mij.

Waar U bent, daar ben ik vrij;

woon in mij en heilig mij.

O mijn Heer, ik heb U nodig;

elk moment, zo nodig.

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.

O God, ‘k heb U nodig.

Opwekking 763



Leer mijn lied de weg naar U

als verleiding mij omgeeft.

Als ik niet kan staan, leun ik op U.

Jezus, hoop die in mij leeft!

Opwekking 763



O mijn Heer, ik heb U nodig; )

elk moment, zo nodig. ) 2X

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. )

O God, ‘k heb U nodig. )

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.

O God, ‘k heb U nodig.

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.

O God, ‘k heb U nodig.

Opwekking 763





Thema: De woestijn zal bloeien als een roos



Joel 2:21-27 en Joel 3:1-5

21.Wees niet bang meer, akkers, barst uit in gejubel, want de HEER doet grote 

daden!

22.Wees niet bang meer, dieren van het veld, want een kleed van groen bedekt 

de woestijn, de bomen dragen volop vrucht, vijgenboom en wijnstok geven 

hun rijkdom.

23.En jullie, ​kinderen​ van Sion, wees blij en barst uit in gejubel om de HEER, 

jullie God, want hij geeft regen om je te verkwikken, hij laat de regen 

overvloedig op je neerdalen, vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd.

24.De ​dorsvloeren​ liggen weer vol met graan, de ​perskuipen​ lopen over van ​wijn​ 

en olie.



25. Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die door al die zwermen 

sprinkhanen is opgevreten, door mijn grote ​leger, dat ik op jullie had 

afgestuurd.

26.Je zult weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en je zult de naam van 

de HEER, je God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld; 

nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden.

27.Dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben, dat alleen ik, de HEER, 

jullie God ben; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden.



1. Daarna zal zich dit voltrekken: 

Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen 

profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen 

visioenen zien;

2. zelfs over ​slaven​ en ​slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.

3. Dan zal ik tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed​ en vuur en zuilen 

van rook,

4. de zon verandert in duisternis en de maan in ​bloed. Dan komt de ​dag van de 

HEER, groot en ontzagwekkend.

5. Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen: 

op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, zoals de HEER heeft 

beloofd; ieder die hij roept zal worden gered.





De woestijn zal bloeien als een roos – Opwekking 388

De woestijn zal bloeien als een roos

en de steppe zal jubelen en juichen,

want het levend water van Gods Geest

maakt dorstig land tot waterbronnen.

De woestijn zal bloeien als een roos

en de steppe zal jubelen en juichen,

want het levend water van Gods Geest

maakt dorstig land tot waterbronnen.
Opwekking 388



Sta op, Sion en juich,

want de Here heeft u verlost;

want de lamme zal springen als een hert

en de stomme zal jubelen en juichen.

Sta op, Sion en juich,

want de Here heeft u verlost;

want de lamme zal springen als een hert

en de stomme zal jubelen en juichen.

Lai, lai, lai………………….
Opwekking 388





Gebed





Vader, maak mij tot een zegen – Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan

Zegen mij op de plek waar ik zal staan

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt

O God zegen mij alle dagen lang!

Opwekking 710



Vader maak mij tot een zegen, 

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest Heer, 

Jezus kom tot mij.

Als de bron van leven,

die ontspringt diep in mij.

Breng een stroom van zegen, 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Opwekking 710



Zegen ons waar we in geloof voor leven.

Zegen ons waar we hoop en liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn!

O God zegen ons tot in eeuwigheid.

Opwekking 710



Vader maak ons tot een zegen, 

hier in de woestijn.

Wachtend op Uw milde regen, 

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

Opwekking 710



Graag tot volgende week!


