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Dit is de dag – Opwekking 571

Dit is de dag die de Heer ons geeft;

wees daarom blij en vier het feest.

Dit is de dag die de Heer ons geeft;

wees daarom blij, wees daarom blij 

en vier het feest!

Opwekking 571



(m) Zijn hand die leidt mij, (echo vr.)

(m) Hij wandelt naast mij, (echo vr.)

(allen) Hij leeft nu in mij

en zijn liefde vult mijn ziel.

(m) Hij is mijn redder, (echo vr.)

(m) Hij's mijn bevrijder, (echo vr.)

(allen) en overvloedig geeft Hij

zijn liefde iedere dag!

Opwekking 571



Dit is de dag die de Heer ons geeft;

wees daarom blij en vier het feest.

Dit is de dag die de Heer ons geeft;

(m) wees daarom blij, (echo vr.) (2x)

(m) wees daarom blij,

(allen) wees daarom blij en vier het feest.

Opwekking 573



Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8

Welkom!



Fundament – Opwekking 785

Ik bouw op Jezus, anders niet; )
het is zijn bloed dat redding biedt. )
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; ) 2x
ik steun alleen op Jezus’ Naam. )

Heer, U bent ons fundament.
Zwak wordt sterk, door al uw werk.
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!

Opwekking 785



Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen,
mijn anker rust in Hem alleen.
Mijn anker rust in Hem alleen!

Heer, U bent ons fundament. )
Zwak wordt sterk, door al uw werk. )       3x
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!)

Opwekking 785



Wanneer Hij komt met luid geschal,
weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met zijn gerechtigheid
ben ik van Hem in eeuwigheid!

Heer, U bent ons fundament.

Zwak wordt sterk, door al uw werk.
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!

Opwekking 785





Onze hulp en onze verwachting

Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Hallelujah, hallelujah, amen!

Sela



Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8

Welkom!



Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er ’s niets 

wat God niet kan doen.(2x)

De bergen schiep Hij, rivieren erbij,

de sterren maakte Hij ook! 

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 

Er is niets wat God niet kan doen. 
Mijn God is zo groot



Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er ’s niets 

wat God niet kan doen. (2x)

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij.

Hij zorgt voor jou en voor mij. 

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 

Er is niets wat God niet kan doen. 

Mijn God is zo groot



Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 

Er ’s niets wat God niet kan doen. (2x)

Heb jij soms verdriet? ’t Is God die je ziet. Hij legt Zijn 

handen op jou. 

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets 

wat God niet kan doen 
Mijn God is zo groot



Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8

Welkom!



Zondag 20 mei: Pinksteren

11.00 uur dienst in Hofpark in Wateringen



Zondag 10 juni: Save the date!
Wateringse Veld Loopfestijn



Opbrengst collecte zondag 6 mei
voor Compassion: 

De collecte vandaag is voor Goeie Hoop





Toon mijn liefde – Opwekking 705

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
als je Mij gaat volgen.

Opwekking 705



Toon mijn liefde, aan de ander.
Dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt.
Dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

Opwekking 705



In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
als je Mij gaat volgen.

Opwekking 705



Toon mijn liefde, aan de ander.
Dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt.
Dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.
zo heb ik ook jou liefgehad. ) x3

Opwekking 705





Thema: Wees moedig en sterk in dienstbaarheid





Houd vol – Opwekking 798

Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Opwekking 798



Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Opwekking 798



God is voor ons, 
God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

Opwekking 798



En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.
Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.
Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.
Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

Opwekking 798



God is voor ons, 
God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

Opwekking 798





Inzegening Robin en Christine



Wees gezegend

De zegen van God zij met jou.
In het licht en het donker,
Hij blijft je trouw.
Elke stap van de weg
die je gaat in Zijn naam,
zal Hij leiden in liefde,
waar jij ook zult gaan.

Wees gezegend



Ontvang nu de zegen van Hem.
Durf te dromen, te leven,
vertrouw op Zijn stem.
In zijn kracht ben je sterk.
Wees vervuld met Zijn Geest
die je troost en je moed geeft,
vernieuwt en geneest.

Wees gezegend



Wees gezegend,
in de naam van de Vader;
gezegend,
in de naam van de Zoon.
Wees gezegend
met de Heilige Geest.
Wees krachtig en moedig
en wees niet bevreesd.

Wees gezegend





Gebed





Ga met God

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God



Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God



Graag tot volgende week!




