
Welkom!



Gaat u alvast zitten? 



Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.

Jezus is opgestaan!



Hij heeft de dood 
overwonnen,
ons van de zonde bevrijd.
Hij stierf maar dit is het 
wonder:
Hij leeft in eeuwigheid

Dus zing ik: Halleluja, prijs de 
Heer
prijs zijn grote naam.
En zing ik: 
Halleluja, prijs de grote 
Koning.
Jezus is opgestaan!



Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.

Jezus is opgestaan!



Hij heeft de dood 
overwonnen,
ons van de zonde bevrijd.
Hij stierf maar dit is het 
wonder:
Hij leeft in eeuwigheid

Dus zing ik: Halleluja, prijs de 
Heer
prijs zijn grote naam.
En zing ik: 
Halleluja, prijs de grote 
Koning.
Jezus is opgestaan!



Welkom!





Lucas 22:14-20 

Jezus deelt brood en wijn uit



14’s Avonds ging ​Jezus​ samen met de ​leerlingen​ aan tafel. 15Hij zei: ‘Hier 
heb ik naar verlangd! Ik wilde samen met jullie de ​paasmaaltijd​ vieren, 
voordat mijn lijden begint. 16Luister naar mijn woorden: Ik vier dit feest 
pas weer als ​Gods nieuwe wereld​ gekomen is.’
17Toen nam ​Jezus​ een ​beker​ ​wijn. Hij dankte God en zei: ‘Drink allemaal 
uit deze ​beker. 18Luister naar mijn woorden: Ik zal vanaf nu geen ​wijn​ 
meer drinken. Dat doe ik pas weer als ​Gods nieuwe wereld​ gekomen is.’



19Toen nam ​Jezus​ een brood. Hij dankte God. Hij ​brak het brood​ in 
stukken, deelde het uit en zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Ik zal sterven 
voor jullie. Houd deze ​maaltijd​ steeds opnieuw om aan mij te blijven 
denken.’
20Na het eten nam ​Jezus​ een ​beker​ ​wijn. Hij zei: ‘Als ik gedood word, zal 
mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen jullie gered worden. Dat 
heeft God beloofd. Deze ​beker​ is daarvan het teken.’



Toon mijn liefde – Opwekking 705

Aan de maaltijd wordt het stil,

als de meester knielen wil,

en vol liefde als een knecht,

elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,

dit is wat de wereld ziet van Mij

als je Mij gaat volgen.
Opwekking 705



Toon mijn liefde, aan de ander.

Dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt.

Dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

Opwekking 705



In de wereld wordt het stil,

als wij doen wat Jezus wil

en gaan dienen als een knecht,

zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,

dit is wat de wereld ziet van Mij

als je Mij gaat volgen.

Opwekking 705



Toon mijn liefde, aan de ander.

Dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt.

Dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

zo heb ik ook jou liefgehad. ) x3

Opwekking 705





Collecteopbrengst van zondag 25 maart: € 123.85 voor 

International Justice Mission

CollecteCompassion Nederland wil gehoor geven aan

Gods opdracht om op te komen voor

kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.

Deze kinderen leven in armoede en dat heeft

veel gevolgen voor hen: geestelijk, fysiek,

economisch en sociaal/emotioneel.

Compassion wil hen een leven in vrijheid

bieden, zodat ook deze kinderen echt kind

kunnen zijn en veilig opgroeien.

Via Compassion kun je ook zelf een kind
sponsoren en daaraan bij dragen.





Jezus waarschuwt Petrus
Lucas 22: 24-34



24Daarna kregen de ​leerlingen​ ruzie over de vraag wie van hen de 
belangrijkste was. 25Jezus​ zei: ‘Koningen heersen over hun volk. En 
machthebbers willen dat iedereen hen dankt voor hun 
goedheid. 26Maar zo mag het bij jullie niet gaan. 

Want de belangrijkste moet zich gedragen alsof hij de minst belangrijke 
is. Als iemand een leider wil zijn, moet hij alle anderen dienen. 27Want 
wie is belangrijker: de man die aan tafel zit of de man die hem eten 
brengt? De man die aan tafel zit natuurlijk. Maar ik ben juist bij jullie 
gekomen als een dienaar.



28Jullie zijn steeds bij mij gebleven als ik het moeilijk had. 29-30Daarom 
zal ik koningen van jullie maken, zoals mijn Vader dat ook met mij 
gedaan heeft. In de nieuwe wereld mogen jullie eten en drinken bij mij 
aan tafel. Jullie zullen op twaalf tronen zitten en rechtspreken over 
heel Israël.’



31Jezus​ zei tegen ​Simon​ ​Petrus: ‘Pas op, ​Simon! ​Satan​ staat klaar om het 
jullie moeilijk te maken. Dan zal duidelijk worden wie van jullie trouw 
aan mij is en wie niet. 32Maar ik heb ​gebeden​ dat jouw geloof sterk 
genoeg zal zijn, ​Simon. Eerst zul je mij in de steek laten, maar daarna 
zul je mij weer dienen. Dan moet jij de andere ​leerlingen​ gaan helpen.’
33Toen zei ​Simon​ ​Petrus: ‘Heer, ik ben bereid om samen met u naar 
de ​gevangenis​ te gaan! En ik wil zelfs samen met u 
sterven.’ 34Maar ​Jezus​ zei: ‘Luister, ​Petrus. Jij zult drie keer zeggen dat je 
mij niet kent. Dat zal vannacht gebeuren, nog voordat de haan kraait.’



Pak maar mijn hand...
Kijk maar naar de huizen om je heen

Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen
en zitten er geen vleugels aan een vogel

vliegt hij toch nooit ergens heen

Ook al krijg je nog zo vele kansen
en gaat er altijd eentje mis

en doordat je mijn gezang kunt horen
weet je ook wat stilte is

Want het een, kan niet zonder het ander



Pak maar m'n hand
stel niet teveel vragen

je kunt niet als enige de wereld dragen

Pak nou maar m'n hand
laat mij de weg wijzen
Het is geen probleem

als je keer op keer jezelf wilt bewijzen
maar je kunt het niet alleen



Als je weer een wedstrijd hebt verloren
en je voelt je niet zo fijn

weet dan dat je extra goed moet zaaien
wil de oogst wat beter zijn

Maar je vind de hulp zo overbodig
want je weet het zelf zo goed

toch heb je je naaste mensen nodig
die vertellen hoe het moet

Want het een, kan niet zonder het ander



ik reik je m'n hand dus grijp deze kans
want ik bied graag m'n hulp aan jou

ik hoop dat jij m'n handen vertrouwt



Pak maar m'n hand
stel niet teveel vragen

je kunt niet als enige de wereld dragen

Pak nou maar m'n hand
laat mij de weg wijzen
Het is geen probleem 

als je keer op keer jezelf wilt bewijzen
maar je kunt het niet alleen





https://www.youtube.com/watch?v=StW6ZKHRCFo

https://www.youtube.com/watch?v=StW6ZKHRCFo


Jezus bidt op de Olijfberg

Lucas 22: 39-46



39Jezus​ ging de stad uit. Hij ging naar de ​Olijfberg, zoals altijd. 
De ​leerlingen​ gingen met hem mee. 40Toen ze op de berg waren, 
zei ​Jezus: ‘Bid​ God om kracht, zodat je geen verkeerde keuze maakt.’ 
41Daarna liep hij zelf een stukje verder. Hij knielde en begon 
te ​bidden:42‘Vader, als u het wilt, houd dan dit zware lijden bij mij weg! 
Maar doe wat u zelf wilt, niet wat ik wil.’



43Toen kwam er een ​engel​ uit de hemel om ​Jezus​ kracht te 
geven. 44Jezus​ was bang en ging steeds harder ​bidden. Zijn zweet viel in 
grote druppels op de grond. Het leken wel druppels bloed.
45Toen ​Jezus​ klaar was met ​bidden, stond hij op en ging naar 
zijn ​leerlingen. Die waren van verdriet in slaap gevallen. 46Jezus​ zei: 
‘Waarom slapen jullie? ​Bid​ God om kracht, zodat je geen verkeerde 
keuze maakt.’



Stil in mij
Kom bij me zitten, sla je arm om me heen 

en houd me stevig vast
Al die gezichten, bekend maar beleefd 

of ik een vreemde was
Vanavond, toont het leven zijn ware gezicht

Kom bij me liggen, sla je lijf om me heen 
ik heb het koud gehad

We moeten winnen, de schijn is gemeen 
en wordt van ons verwacht

Vanavond, toont de liefde haar ware gezicht



En het is zo stil in mij 
ik heb nergens woorden voor

Het is zo stil in mij 
en de wereld draait maar door

En het is zo stil in mij 
ik heb nergens woorden voor

Het is zo stil in mij



Kom bij me zitten, sla je arm om me heen 
en houd me stevig vast

Al die gezichten, en jij alleen 
zoals je gister was

Vanavond, toonde jij je ware gezicht

Kom bij me liggen, sla je lijf om me heen 
ik heb het koud gehad

Je hoeft niks meer te zeggen, 
de waarheid spreekt al uit ons oogcontact

Vanavond, tonen wij ons ware gezicht



En het is zo stil in mij 
ik heb nergens woorden voor

Het is zo stil in mij 
en de wereld draait maar door

En het is zo stil in mij 
ik heb nergens woorden voor

Het is zo stil in mij



Iedereen kijkt maar niemand zegt wat hij denkt
Iedereen kijkt maar niemand is wie je denkt

En het is zo
Stil in mij

Zo stil in mij





Jezus bij Pilatus
Lucas 23: 13-25



13Pilatus​ riep de ​priesters, de leiders en het volk bij elkaar. 14Hij zei 
tegen hen: ‘Jullie hebben ​Jezus​ naar mij toe gebracht met de klacht dat 
hij het volk in opstand brengt. Daarom heb ik hem hier vragen gesteld. 
Daar waren jullie zelf bij. Maar volgens mij klopt het niet wat jullie 
zeggen. ​Jezus​ is dus onschuldig.
15En ​Herodes​ vindt dat ook, want hij heeft ​Jezus​ naar mij 
teruggestuurd. ​Jezus​ heeft niets gedaan waarvoor hij gedood zou 
moeten worden. 16-17Dus ik zal hem straffen, maar daarna laat ik hem 
vrij.’



18Maar de mensen schreeuwden allemaal: ‘Weg met ​Jezus! Laat 
Barabbas vrij!’19Barabbas zat in de ​gevangenis​ omdat hij iemand 
vermoord had tijdens een opstand in Jeruzalem.20Opnieuw 
zei ​Pilatus​ tegen de mensen dat hij ​Jezus​ wilde vrijlaten. 21Maar de 
mensen schreeuwden: ‘Jezus​ moet dood! Hij moet aan het ​kruis!’
22Toen zei ​Pilatus​ voor de derde keer: ‘Waarom moet ik ​Jezus​ laten 
doden? Hij heeft toch niets verkeerds gedaan? Ik zal hem straffen, 
en dan laat ik hem vrij.’23Maar de mensen begonnen nog harder te 
schreeuwen: ‘Jezus​ moet aan het ​kruis!’



Omdat de mensen zo schreeuwden, 24-25besloot Pilatus te doen wat ze 
wilden. Hij liet Barabbas vrij, de man die iemand vermoord had tijdens 
een opstand. En Jezus gaf hij aan zijn soldaten mee om gedood te 
worden. Want dat was waar de mensen om vroegen.



Denk niet Zwart/Wit
Hij liep daar in de stad

‘s Avonds laat
Plotseling aan de overkant

Zag hij ze staan
Iemand riep „je hoort niet bij ons“

Mes, steek, pijn



Denk goed na aan welke kant je staat
Denk niet wit, denk niet zwart 

Denk niet zwart-wit
Denk niet wit, denk niet zwart

Denk niet zwart-wit
Maar in de kleur van je hart
Maar in de kleur van je hart



Donker was de straat
Op weg naar het plein
Een taxi, het is te laat

Het is voorbij
Wie wil er bloed op de achterbank

Van de werkelijkheid



Denk goed na aan welke kant je staat
Denk niet wit, denk niet zwart 

Denk niet zwart-wit
Denk niet wit, denk niet zwart

Denk niet zwart-wit
Maar in de kleur van je hart
Maar in de kleur van je hart



Jezus aan het kruis
Lucas 23: 33-38



33Op een heuvel die de Schedel heet, hingen de soldaten ​Jezus​ aan 
het ​kruis. Ook de misdadigers werden aan een ​kruis​ gehangen. 
Het ​kruis​ van ​Jezus​ stond tussen de twee andere kruisen in.
34Jezus​ zei: ‘Vader, ​vergeef​ de mensen die mij doden, want ze weten 
niet wat ze doen.’ De ​soldaten​ verdeelden de ​kleren​ van ​Jezus​ onder 
elkaar door erom te loten. 35En het volk stond ernaar te kijken.



Ook de leiders van het volk stonden naar ​Jezus​ te kijken. Ze lachten 
hem uit en zeiden: ‘Hij is toch de ​messias, de man die door 
God ​uitgekozen​ is? Hij heeft toch andere mensen gered? Dan moet hij 
ook zichzelf kunnen redden!’
36Ook de ​soldaten​ bespotten ​Jezus. Ze kwamen bij het ​kruis​ staan en 
gaven ​Jezus​ zure ​wijn. 37Ze zeiden: ‘Red jezelf! Jij bent toch de ​koning​ 
van de ​Joden?’38Boven ​Jezus’ hoofd hing een bordje. Daarop stond: ‘Dit 
is de ​koning​ van de ​Joden.’



Uw genade is mij genoeg – Opwekking 614

Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,

met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.

Hoor, de menigte schreeuwt en roept:

'Kruisig Hem!'

Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Opwekking 614



Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,

als de Koning der Joden wordt Hij veracht.

Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan

als Hij roept: 'Het is volbracht'.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst uw genade aan mij telkens weer.

Uw genade is mij genoeg.

Opwekking 614



In het rijk van de dood is Hij neergedaald.

Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.

Maar de steen van het graf is nu weggehaald,

Jezus leeft, Hij is opgestaan.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst uw genade aan mij telkens weer.

Uw genade is mij genoeg.

Opwekking 614



En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,

met ontzag en respect kniel ik voor U neer.

U bent Koning en God tot in eeuwigheid,

U bent Jezus, de hoogste Heer.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst uw genade aan mij telkens weer.

Uw genade is mij genoeg.

Opwekking 614



Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst uw genade aan mij telkens weer.

Uw genade is mij genoeg. 

Uw genade is mij genoeg.

Uw genade is mij genoeg.

Opwekking 614





1Op zondagochtend gingen de vrouwen heel vroeg naar het ​graf. Ze 
hadden de olie bij zich die ze klaargemaakt hadden. 2Maar toen ze bij 
het ​graf​ kwamen, zagen ze dat de steen voor het ​graf​ weggerold 
was. 3Ze gingen naar binnen. Maar het lichaam van de ​Heer​ ​Jezus​ lag er 
niet. 4De vrouwen schrokken vreselijk.

Plotseling stonden er twee ​engelen​ bij hen, in stralende ​kleren. 5De 
vrouwen waren zo bang, dat ze niet naar hen durfden te kijken.

De ​engelen​ zeiden: ‘Waarom zoeken jullie een levende man in 
een ​graf?6Jezus​ is hier niet. Hij is ​opgestaan​ uit de dood. Weten jullie 
nog wat hij in Galilea gezegd heeft? 7



Hij zei: ‘Ik, de ​Mensenzoon, zal door slechte mensen 
gevangengenomen worden. Ze zullen mij aan het ​kruis​ laten sterven. 
Maar drie dagen later zal ik opstaan uit de dood.’’
8Toen herinnerden de vrouwen zich de woorden van ​Jezus.
9-10De vrouwen gingen terug naar de stad. Het waren Maria uit 
Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, en nog een paar 
andere vrouwen. Ze gingen alles vertellen aan de elf leerlingen en aan 
de andere leerlingen die bij hen waren.



Mijn verlosser leeft – Opwekking 554

Ik weet: 

Hij heeft mij gered,

mij in de vrijheid gezet;

ik geloof, ik geloof.

Hij droeg mijn pijn en mijn schuld,

heeft mij met liefde vervuld;

ik geloof, ik geloof.

Opwekking 554 



'k Hef een banier op, 

mijn Heer stond op uit het graf.

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft,

mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.

Opwekking 554 



Ik weet: 

Hij heeft mij gered,

mij in de vrijheid gezet;

ik geloof, ik geloof.

Hij droeg mijn pijn en mijn schuld,

heeft mij met liefde vervuld;

ik geloof, ik geloof.

Opwekking 554 



'k Hef een banier op, 

mijn Heer stond op uit het graf.

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft,

mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.

Opwekking 554



U draagt mijn lasten en richt mij op,

om dansend op de berg te zien

hoe U weer komen zal.

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft,

mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.

Opwekking 554




