
Welkom bij





Welkom bij



God maakt vrij – Opwekking 720

In de naam van de Vader, )
in de naam van de Zoon, )
in de naam van de Geest voor Uw troon, ) 2X
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. )
U geeft ons genade, U roepen wij aan. )

Opwekking 720



Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, 
God maakt vrij!
In die hoop leven wij.

Opwekking 720



In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest 
voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen 
en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, 
U roepen wij aan.

Opwekking 720



Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij

Opwekking 720



Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij

Opwekking 720



Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8

Welkom!



Bouw uw koninkrijk - Opwekking 769

Kom, vestig uw gezag;
wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons;
onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;
een laaiend vuur in onze ziel.
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien.

Wij zijn uw kerk. Heer, maak ons sterk, in U. Opwekking 769



Wij dorsten naar uw rijk
en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in
en geeft ons leven zin:
Gevangen harten worden vrij,
verslagen mensen troosten wij;
zelfs de blinden zien uw heerschappij.

Wij zijn uw kerk.
Hoor ons gebed en kom!

Opwekking 769



Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.

Opwekking 769



Uw ongetemde kracht
verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht
vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;
leer ons te doen wat U ons vraagt,
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht.

Wij zijn uw kerk.
Heer, doe uw werk door ons.

Opwekking 769



Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.

Opwekking 769



Schuilplaats – Opwekking 756

Ik wil zijn in de schuilplaats
van de Allerhoogste,
zijn in de schaduw van de Almachtige.
Ik wil zijn in de handen van mijn God,
mijn Maker,
overnachten in Zijn aanwezigheid.

Opwekking 756



U bevrijdt mij uit de handen van belagers,
U redt mij van de gruw’lijke dood.
En de nachten hoef ik niet meer te vrezen,
of de pijlen die op mij zijn gericht.

Opwekking 756



Want ik ben veilig bij U,
beschut onder Uw vleugels.
Ik ben veilig bij U; U antwoordt als ik roep.
Ik ben veilig bij U, veilig bij U
als ik woon in de schuilplaats
van de Allerhoogste.

Opwekking 756



Ik wil zijn in de schuilplaats
van de Allerhoogste,
zijn in de schaduw van de Almachtige.
Ik wil zijn in de handen van mijn God,
mijn Maker,
overnachten in Zijn aanwezigheid.

Opwekking 756



U stuurt engelen om mij steeds te beschermen;
zij waken dag en nacht over mij.
Met hun handen zullen zij mij steeds dragen;
en geen hindernis die mij tegenhoudt.

Opwekking 756



Want ik ben veilig bij U,
beschut onder Uw vleugels.
Ik ben veilig bij U; U antwoordt als ik roep.
Ik ben veilig bij U, veilig bij U
als ik woon in de schuilplaats
van de Allerhoogste.

Opwekking 756



U bent mijn toevlucht, U bent mijn vesting.
U bent mijn God, op Wie ik vertrouw.
U wilt mij bevrijden, mij altijd redden.
In mijn nood bent U steeds heel dicht bij mij.

Opwekking 756



Want ik ben veilig bij U,
beschut onder Uw vleugels.
Ik ben veilig bij U; U antwoordt als ik roep.
Ik ben veilig bij U, veilig bij U
als ik woon in de schuilplaats
van de Allerhoogste.

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste,
overnachten in Zijn aanwezigheid.

Opwekking 756



Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8



Lees je bijbel

Lees je bijbel,
bid elke dag (3X)
Lees je bijbel, bid elke dag,
Als je groeien wilt (3X)
Lees je bijbel, bid elke dag, als je groeien wilt.

Lees je bijbel



Read your bible,
pray every day (3X)
Read your bible, pray every day
if you want to grow (3X)
Read your bible, pray every day, if you want to grow

Lees je bijbel



Lis ta bible,
prie chaque jour (3*)
Lis ta bible, prie chaque jour
quand tu veux grandir (3*)
Lis ta bible, prie chaque jour, quand tu veux grandir

Lees je bijbel



Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8



Zondag 13 mei 2018 bevestigingsdienst van
Robin Bulsing
Arjen ten Brinke zal spreken

Aanvang
feestelijke
dienst: 
15.00 uur





BOEI 90 
Gemeenteweekend

Vrijdag 28 t/m zondag 30 september

Zet allemaal in jullie agenda!



BOEI 90 Vacatures

• Lid beamerteam erbij!

• Versterking voor het zaalteam.



BOEI 90 MANNEN
Sporten & Koken

Zaterdag 26 mei:

13:00 uur Volleyballen

16:30 uur Samen koken

18:00 uur Samen eten & borrelen

Info via Whatsapp “Boei90 mannen” 
of bij Kees of H-W



Opbrengst collecte zondag 8 april 2018
voor Goeie Hoop €  87,45

De collecte vandaag is voor



Als U het huis niet bouwt – Opwekking 713

Alles wat ik ben behoort U toe
en al wat ik op aarde heb, ontving ik dankzij U.
Ik zet mijn trots en eergevoel opzij;
het dienen van mijn Heer
is nu het hoogste doel voor mij

Opwekking 713



Want als U het huis niet bouwt,
is mijn moeite tevergeefs.
Als U niet werkt door mij
blijft er niets dat waarde heeft.
Ik wil bouwen aan een huis
dat de vuurproef kan doorstaan;
iets dat blijvend is,
waarvan U zegt: Goed gedaan.

Opwekking 713



Zo gauw wens ik wat U een ander geeft
en zie ik niet de gaven die U mij gegeven heeft.
Heer, blaas het vuur aan dat U eens begon;
ontsteek in mij een liefdesvuur 
dat iedereen zal zien.

Opwekking 713



Want als U het huis niet bouwt,
is mijn moeite tevergeefs.
Als U niet werkt door mij
blijft er niets dat waarde heeft.
Ik wil bouwen aan een huis
dat de vuurproef kan doorstaan;
iets dat blijvend is,
waarvan U zegt: Goed gedaan.

Opwekking 713



Voor de glorie van Uw Naam.
Glorie van Uw Naam!

Opwekking 713



Want als U het huis niet bouwt,
is mijn moeite tevergeefs.
Als U niet werkt door mij
blijft er niets dat waarde heeft.
Ik wil bouwen aan een huis
dat de vuurproef kan doorstaan;
iets dat blijvend is,
waarvan U zegt: Goed gedaan.

Opwekking 713



Thema: 'Hou je haaks!'



Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop
volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van
de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter,
aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij
maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.

2 Timoteüs 4 vers 7 & 8



Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van
de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde.
God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven,
maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

2 Timoteüs 1 vers 6 & 7



Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen;
(..) maar deel in het lijden voor het evangelie, met de
kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons
geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze
daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had.

2 Timoteüs 1 vers 8 & 9



Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij
hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde
die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest, die
in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.

2 Timoteüs 1 vers 13 & 14



Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt
gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn
on anderen te onderwijzen.

2 Timoteüs 2 vers 2



Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus.

2 Timoteüs 2 vers 3



Hou Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van
David, die uit de dood opgewekt is.

2 Timoteüs 2 vers 8



Blijf dit de gelovigen voorhouden en roep hen ten
overstaan van God dringend op om niet te redetwisten.
Dat heeft geen enkel nut en leidt er alleen maar toe dat de
toehoorders ten onder gaan. Luister niet naar zinloos een
leeg gezwets, want het voert steeds verder van God weg.
(..) Verwerp dwaze en zinloze speculaties; je weet dat ze
tot ruzie leiden.

2 Timoteüs 2 vers 14 & 23



Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar
rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de
Heer met een zuiver hart aanroepen.

2 Timoteüs 2 vers 22



Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar
voor iedereen vriendelijk zijn hij moet een goede leraar zijn
en een verdraagzaam mens, en zijn tegenstanders
zachtmoedig terechtwijzen.

2 Timoteüs 2 vers 24 & 25



Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen
egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen
God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn
en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk,
lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en
onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn het genot zullen ze meer
liefhebben dan God, e ze zullen de schijn van vroomheid ophouden
maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen.

2 Timoteüs 3 vers 1 t/m 5



Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt
worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten
te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam
leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is
en voor elk goed doel volledig is toegerust.

2 Timoteüs 3 vers 16 & 17



Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet
meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die
aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond
praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren,
maar naar verzinsels. Jij echter moet in alles nuchter zijn, je
lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het
evangelie doen, je dienende taak vervullen.

2 Timoteüs 4 vers 3 t/m 5





Deel door ons uw liefde uit – Opwekking 601

Deel door ons uw liefde uit
aan wie honger heeft en pijn.
Laat ons waar verdeeldheid is
uw vredestichters zijn.

Ons verlangen is alleen,
Heer, maak ons hart bereid,
dat door heel ons leven heen
uw liefde wordt verspreid. Opwekking 601



Deel door mij uw liefde uit,
aan een medemens die lijdt.
Leer mij meer vervuld te zijn
met uw bewogenheid.

Mijn verlangen is alleen,
Heer, maak mijn hart bereid,
dat door heel mijn leven heen
uw liefde wordt verspreid.

Opwekking 601



Openbaar 
uw koninkrijk
aan wie zoekt, 
aan arm en rijk.
Giet een stroom van liefde uit,
dat in ons en door ons,
o Jezus,
uw liefde wordt verspreid,
uw liefde wordt verspreid.

Opwekking 601



Deel door ons uw liefde uit
tot de einden van de aard'.
Dat zich waar de dood nu heerst
nieuw leven openbaart.

Maak ons als uw werkers klaar
en sterk ons in de strijd,
tot wij mogen oogsten waar
uw liefde wordt verspreid.

Opwekking 601



Openbaar 
uw koninkrijk
aan wie zoekt, 
aan arm en rijk.
Giet een stroom van liefde uit,
dat in ons en door ons,
o Jezus,
uw liefde wordt verspreid 6X

Opwekking 601



Deel door ons uw liefde uit, )
maak ons hart bereid. ) 4X

Deel door ons uw liefde uit,
ja wij zijn bereid.
Deel door ons uw liefde uit,
ja wij zijn bereid.

Opwekking 601



Deel door mij uw liefde uit,
ja ik ben bereid.
Deel door mij uw liefde uit,
ja ik ben bereid.
Uw liefde wordt verspreid,
uw liefde wordt verspreid,
uw liefde wordt verspreid.

Opwekking 601



Gebed en afsluiting



Wees gezegend

De zegen van God zij met jou.
In het licht en het donker,
Hij blijft je trouw.
Elke stap van de weg
die je gaat in Zijn naam,
zal Hij leiden in liefde,
waar jij ook zult gaan.

Wees gezegend



Ontvang nu de zegen van Hem.
Durf te dromen, te leven,
vertrouw op Zijn stem.
In zijn kracht ben je sterk.
Wees vervuld met Zijn Geest
die je troost en je moed geeft,
vernieuwt en geneest.

Wees gezegend



Wees gezegend,
in de naam van de Vader;
gezegend,
in de naam van de Zoon.
Wees gezegend
met de Heilige Geest.
Wees krachtig en moedig
en wees niet bevreesd.

Wees gezegend



Graag tot volgende week!



Willen jullie de koffie-bekerhouders na gebruik
weer bij de koffiebalie inleveren? 


