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Welkom bij



Tienduizend redenen – Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Opwekking 733



Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Opwekking 733



En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Opwekking 733



Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Opwekking 733



Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8



Met open armen – Schrijvers voor gerechtigheid

Kom, als je honger hebt of dorst.

Hier kun je eten, deel met ons.

Kom met je tranen en je pijn.

Hier is het goed, hier mag je zijn.

Met open armen word je ontvangen.

Met open armen



Kom, als je moe bent van je vlucht.

Hier ben je veilig, hier is rust.

Kom, met je wanhoop en verdriet.

Hier mag je weer een toekomst zien.

Met open armen word je ontvangen.

Met open armen



Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom, welkom thuis

Met open armen



Kom met je leegte en je angst.

Hier word je liefdevol omarmd.

Kom maar, als niemand je verstaat.

Hier is een plek voor jouw verhaal.

Met open armen word je ontvangen.

Met open armen



Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis.

Welkom, welkom thuis

Met open armen



Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8



Houd me dicht bij U – Opwekking 616

Houd me dicht bij U,

laat me nooit meer gaan.

Voor U leg ik mijn leven neer,

verlangend naar uw vriendschap, Heer.

Opwekking 616



U alleen begrijpt

wat ik nodig heb;

uw liefde die mij warmte geeft,

als U mij in uw armen neemt.

Leid mij naar uw hart,

breng mij terug naar U.

Opwekking 616



U bent mijn doel,

U bent mijn hartsverlangen.

U bent mijn doel,

houd mij heel dicht bij U.

Opwekking 616





Ik ben veilig in Jezus’ armen – Opwekking 86

Ik ben veilig in Jezus’ armen,

veilig ben ik bij Hem.

Ik ben veilig in Jezus’ armen,

er is nergens een plek waar ik zo veilig ben.

Opwekking 86



Ik ben veilig in Jezus’ armen,

veilig ben ik bij Hem.

Ik ben veilig in Jezus’ armen,

er is nergens een plek waar ik zo veilig ben.

Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet,

is het soms net alsof niemand me ziet,

net of er niemand meer is die me mist

dan mag ik weten dat Jezus er is.

Opwekking 86



Ik ben veilig in Jezus’ armen,

veilig ben ik bij Hem.

Ik ben veilig in Jezus’ armen,

er is nergens een plek waar ik zo veilig ben.

Als ik door andere soms word gepest,

zeggen ze: “nee jij hoort niet bij de rest”

dan ben ik blij dat ik Jezus ken

hij is mijn vriend en ik hoor bij hem.

Opwekking 86



Ik ben veilig in Jezus’ armen,

veilig ben ik bij Hem.

Ik ben veilig in Jezus’ armen,

er is nergens een plek waar ik zo veilig ben.

Jij bent veilig in Jezus’ armen,

veilig ben jij bij Hem.

Jij bent veilig in Jezus’ armen,

er is nergens een plek waar jij zo veilig bent.

Er is nergens een plek waar jij zo veilig bent.
Opwekking 86



Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8
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Uw sterke hand  – Opwekking 598

Machtige Heer, grote Verlosser,

iedere dag kneden uw handen 

mijn leven als klei.

Zo vormt U mij naar uw plan.

U roept mij zacht in uw nabijheid;

daar vind ik kracht, 

uw Geest omgeeft mij.

Leer mij, o Heer, 

hoe ik steeds meer leef als U.
Opwekking 598



U riep mij om voor U te leven,

aan U alleen wil ik mij geven.

Trek mij, o Heer, dichter naar U toe.

Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij:

ik leg mijn leven in uw sterke hand.

Roep mij, zend mij,

leid mij, wandel naast mij:

ik leg mijn leven in uw sterke hand.

Opwekking 598



U roept mij zacht in uw nabijheid;

daar vind ik kracht, 

uw Geest omgeeft mij.

Leer mij, o Heer,

hoe ik steeds meer leef als U.

U riep mij om voor U te leven,

aan U alleen wil ik mij geven.

Trek mij, o Heer,

dichter naar U toe.
Opwekking 598



Neem mij, kneed mij, )

vorm mij, vul mij: )

ik leg mijn leven in uw sterke hand. ) 2X

Roep mij, zend mij, )

leid mij, wandel naast mij: )

ik leg mijn leven in uw sterke hand. )

Opwekking 598







LEVEN ZONDER KRAMP
Hoe kan Gods vrede groter worden dan onze zorgen?



VOORBEELDEN VAN KRAMP

• Kinderen

• Werk

• Relatie(s)

• Gezondheid / uiterlijk

• Spullen



KRAMP KOMT VAAK 
VOORT UIT ANGST



WAARBIJ HEB JIJ DE 
NEIGING TOT KRAMP?

denk er voor jezelf even over na

kinderen / werk / relaties / gezondheid / spullen / iets anders?



TWEE BIJBELGEDEELTEN

• Lukas 12 vers 13 t/m 31 

• Fillippenzen 4 vers 4 t/m 13



LUKAS 12 VERS 13 T/M 31

Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn 

broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ Maar Jezus

antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie 

aangesteld?’ Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm 

van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn 

bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ 

Hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een 

rijke man had veel opgebracht, en daarom vroeg hij zich af: Wat 

moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. 



LUKAS 12 VERS 13 T/M 31

Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren 

af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, 

en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in 

voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak 

je. 

Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je 

worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt 

opgeslagen?” Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor 

zichzelf, maar niet rijk is bij God.’



LUKAS 12 VERS 13 T/M 31

Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Om deze reden zeg ik tegen jullie: 

maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over 

je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer 

dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Kijk naar de raven: 

ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en 

geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet 

waard dan de vogels!



LUKAS 12 VERS 13 T/M 31

[…]

Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult 

drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De 

volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader 

weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk, en die 

andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Vrees niet, kleine 

kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen 

schenken.





FILLIPPENZEN 3 VERS 20 TOT 4 VERS 13

Wij kiezen niet voor het aardse, maar voor het hemelse leven. Want 

wij verwachten uit de hemel onze redder, de Heer Jezus Christus. 

Hij heeft de macht gekregen over alles en iedereen. Hij zal onze 

zwakke lichamen veranderen, hij maakt ze zo schitterend als zijn 

eigen hemelse lichaam.

[…]



Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd 

verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. 

De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u 

nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van 

God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten 

in Christus Jezus bewaren.

FILLIPPENZEN 3 VERS 20 TOT 4 VERS 13



Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat 

waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver

is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat 

deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en 

overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de 

God van de vrede zal met u zijn.

FILLIPPENZEN 3 VERS 20 TOT 4 VERS 13



De Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u eindelijk uw zorg 

voor mij hebt kunnen tonen. 

[…]

Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, 

rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij 

kracht geeft.

FILLIPPENZEN 3 VERS 20 TOT 4 VERS 13





HOE RAAK JE DE KRAMP KWIJT?

• Kom onder ogen waarvoor je angstig bent

• Focus op wat echt belangrijk is

• Zorg voor elkaar

• Vertrouw op God, bid, Hij geeft vrede 





Al wat ik ben – Opwekking 697

Al wat ik ben, leg ik in uw hand,

ik geef mijzelf volledig.

Mijn leven rust in de palm van uw hand, 

ik ben van U voor eeuwig.

Opwekking 697



Jezus, ik geloof in U.

Jezus, ik vertrouw op U.

En de reden dat ik leef,

de reden dat ik zing,

bent U alleen.

Opwekking 697



Zo wandel ik

heel dicht aan uw zij,

ook in mijn pijn

vertroost U mij.

En ik vertrouw

op wat U belooft,

uw woord staat vast

voor eeuwig.

Opwekking 697



Jezus, ik geloof in U.

Jezus, ik vertrouw op U.

En de reden dat ik leef,

de reden dat ik zing,

Jezus, ik geloof in U.

Jezus, ik vertrouw op U.

En de reden dat ik leef,

de reden dat ik zing,

bent U alleen.

Opwekking 697



Ik aanbid U. Ik aanbid u, Heer.

Ik aanbid U. Ik aanbid u, Heer.

Ik aanbid U. Ik aanbid u, Heer.

Ik aanbid U. Ik aanbid u, Heer.

Ik vertrouw U. Ik vertrouw op U.

Ik vertrouw U. Ik vertrouw op U.

Opwekking 697



Jezus, ik geloof in U.

Jezus, ik vertrouw op U.

En de reden dat ik leef,

de reden dat ik zing,

Jezus, ik geloof in U.

Jezus, ik vertrouw op U.

En de reden dat ik leef,

de reden dat ik zing,

bent U alleen.

Opwekking 697



Gebed en afsluiting



Wees gezegend

De zegen van God zij met jou.

In het licht en het donker,

Hij blijft je trouw.

Elke stap van de weg

die je gaat in Zijn naam,

zal Hij leiden in liefde,

waar jij ook zult gaan.

Wees gezegend



Ontvang nu de zegen van Hem.

Durf te dromen, te leven,

vertrouw op Zijn stem.

In zijn kracht ben je sterk.

Wees vervuld met Zijn Geest

die je troost en je moed geeft,

vernieuwt en geneest.

Wees gezegend



Wees gezegend,

in de naam van de Vader;

gezegend,

in de naam van de Zoon.

Wees gezegend

met de Heilige Geest.

Wees krachtig en moedig

en wees niet bevreesd.

Wees gezegend



Graag tot volgende week


