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Welkom bij



Schijn met uw licht in mijn hart– Opwekking 559

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer,

schijn met uw licht in mijn hart,

dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer,

schijn met uw licht in mijn hart,

dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.

Opwekking 559



Bekleed met majesteit en macht,

stralend in de glans van uw glorie.

Vul ons met liefde en kracht;

wij zingen: heilig, heilig, heilig.

Opwekking 559



Schijn met uw licht in mijn hart, Heer,

schijn met uw licht in mijn hart,

dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer,

schijn met uw licht in mijn hart,

dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.

Opwekking 559



Bekleed met majesteit en macht,

stralend in de glans van uw glorie.

Vul ons met liefde en kracht;

wij zingen: heilig, heilig, heilig.

Heilig, heilig, heilig.

Heilig, heilig, heilig.

Heilig, heilig, heilig.

Dat ik U zien zal.

Opwekking 559



Schijn met uw licht in mijn hart, Heer,

schijn met uw licht in mijn hart,

dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer,

schijn met uw licht in mijn hart,

dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.

Opwekking 559



Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8

Welkom!



De Rivier – Opwekking 642

Al mijn zonden, al mijn zorgen,

neem ik mee naar de rivier.

Heer, vergeef mij en genees mij.

Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven

en verfrist mij elke dag.

't Is een stroom van uw genade,

waar 'k U steeds ontmoeten mag.
Opwekking 642



Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor U neer.

Leid mij steeds weer naar het water;

'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Opwekking 642



Al mijn zonden, al mijn zorgen,

neem ik mee naar de rivier.

Heer, vergeef mij en genees mij.

Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven

en verfrist mij elke dag.

't Is een stroom van uw genade,

waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Opwekking 642



Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor U neer.

Leid mij steeds weer naar het water;

'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "ontmoet mij hier".

Opwekking 642



Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor U neer.

Leid mij steeds weer naar het water;

'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Leid mij steeds weer naar het water;

'k Wil U daar ontmoeten, Heer.

Opwekking 642





Hoor de roep van de Koning – Opwekking 701

Hoor de roep van de Koning,

Kijk omhoog naar de Zoon.

Laat je loflied als reukwerk zijn

Dat opstijgt voor zijn troon;

Want Gods rijke genade

Wordt in Christus betoond

Aan een ieder die in Hem gelooft. 

Opwekking 701



Hoor de roep van de Koning,

Om te leven in ’t licht;

Om als Christus te dienen

Heilig voor Gods aangezicht;

Om rechtvaardig te leven,

Steeds in zijn liefde één;

Zo wordt Christus zichtbaar door ons heen.

Opwekking 701



Hoogste Koning, hier zijn wij om te gaan,

U te volgen, want uw Geest vuurt ons aan.

Vol van passie, vol van kracht getuigen wij:

Verlossing in Jezus’ naam!

Opwekking 701



Hoor de roep van de Koning,

Breng verlorenen thuis,

Want God toont zijn ontferming

In het wonder van het kruis;

Breng vergeving en vrede,

Bied de wereld weer hoop,

Totdat elke tong zijn naam verhoogt. 

Opwekking 701



Hoogste Koning, hier zijn wij om te gaan, )

U te volgen, want uw Geest vuurt ons aan. )

Vol van passie, vol van kracht getuigen wij: ) 2x

Verlossing in Jezus’ naam! )

Verlossing in Jezus’ naam! ) 3x

Opwekking 701



Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8



King of kings and Lord of lords – Opwekking 137

King of kings and Lord of lords )

glory, hallelujah. ) 2x

Jesus, Prince of Peace )

glory, hallelujah. ) 2x

Opwekking 137





Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8



Opbrengst collecte zondag 11 maart 2018
voor Goeie hoop € 118,00

De collecte vandaag is voor



Ik zie het kruis – Opwekking 751

Ik zie het kruis van mijn Verlosser.

Ik zie het kruis waaraan Hij stierf.

Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden.

Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel.

Opwekking 751



Ik zie het kruis van mijn Bevrijder.

Ik zie het kruis van Golgotha.

Die diepe pijn, de weg van lijden.

Die weg is Hij voor mij gegaan

Opwekking 751



Halleluja! Ik prijs U, Jezus.

Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde.

Halleluja, ik geef mijn leven.

U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel.

Opwekking 751



Ik zie de dag van overwinning.

Ik zie de kracht van Adonai.

De dood is toen voorgoed verslagen.

Toen Jezus sprak: het is volbracht!

Opwekking 751



Halleluja! Ik prijs U, Jezus.

Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde.

Halleluja, ik geef mijn leven.

U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel.

Opwekking 751



Ik zie het graf van de Messias.

Daar in dat graf is Hij gegaan.

Maar zie: dat graf is nu verlaten.

De Mensenzoon is opgestaan!

Opwekking 751



Halleluja! Ik prijs U, Jezus.

Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde.

Halleluja, ik geef mijn leven.

U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel.

Opwekking 751





Thema

That's my King!





Zie hoe Jezus lijdt voor mij – Opwekking 706

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,

aan het kruis de dood nabij.

Die voor mij het oordeel draagt;

Hij die tot zonde wordt gemaakt. 

Wat een offer - Hij voor mij!

Wie wil worden zoals Hij?

Zoveel pijn, ongerechtigheid,

is op Hem die voor mij strijdt.

Opwekking 706



Zie hoe Jezus biddend strijdt

met de pijn, verlatenheid.

Zo alleen, verwond roept Hij:

Mijn God, waarom verlaat U mij?

Zie wat Jezus heeft gedaan;

in zijn lijden heeft doorstaan.

Zoveel liefde verwondert mij;

niemand heeft zo lief als Hij.

Opwekking 706



Als de Heer zijn leven geeft

vlucht de dag, de aarde beeft.

Zelfs de dood verliest haar macht

als Jezus roept: het is volbracht!

Waarlijk Hij is Zoon van God,

die voor ons gekruisigd wordt.

Door zijn wonden genezen wij;

in zijn dood maakt Hij ons vrij.

Opwekking 706



Heel de schepping slaakt een zucht;

zij ontwaakt, het duister vlucht.

Jezus leeft, is opgestaan;

Hij roept ons uit de dood vandaan.

Juich, want Hij, mijn Here leeft!

Hij die overwonnen heeft.

Nooit meer tranen en nooit meer pijn;

nooit van God verlaten zijn.

Opwekking 706



Juich want Hij, mijn Here leeft!

Hij die ons de toekomst geeft.

Nooit meer tranen en nooit meer pijn;

nooit van God verlaten zijn.

Opwekking 706





Gebed en afsluiting



Vader, maak mij tot een zegen – Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan

Zegen mij op de plek waar ik zal staan

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt

O God zegen mij alle dagen lang!

Opwekking 710



Vader maak mij tot een zegen, 

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest Heer, 

Jezus kom tot mij.

Als de bron van leven,

die ontspringt diep in mij.

Breng een stroom van zegen, 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Opwekking 710



Zegen ons waar we in geloof voor leven.

Zegen ons waar we hoop en liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn!

O God zegen ons tot in eeuwigheid.

Opwekking 710



Vader maak ons tot een zegen, 

hier in de woestijn.

Wachtend op Uw milde regen, 

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

Opwekking 710



Graag tot volgende week!


