
Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker 
terugkerende) activiteit binnen BOEI 90?

Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of 
verandert er iets in de data hiervan?

Laat het weten aan communicatie@boei90.nl! 

Samen houden we de website up-to-date!



Welkom bij





Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-4



Tienduizend redenen – Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Opwekking 733



Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Opwekking 733



En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Opwekking 733



Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Opwekking 733
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Welkom!



Zegekroon – Opwekking 764

U zult altijd voor ons strijden;

U hebt steeds Uw trouw getoond.

Deze waarheid is mijn blijdschap:

Heer, U draagt de zegekroon,

U, mijn Helper en Beschermer,

U, mijn Redder en mijn Vriend.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Opwekking 764



Waar Uw grootheid wordt bezongen,

wil ik knielen voor Uw troon.

Waar U bent, verstilt de onrust,

want U draagt de zegekroon.

Vul dit huis nu met Uw glorie,

vul ons hart met heilig vuur.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Opwekking 764



Halleluja! Jezus overwon.

Jezus overwon.

Halleluja! Prijs Hem,

Die de wereld verwon.

Opwekking 764



U zult altijd voor ons pleiten;

U zocht door tot U ons vond.

En geen macht kan U bestrijden,

want U draagt de zegekroon.

U bent Jezus, de Messias,

Die de wereld redding biedt.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Opwekking 764



Elke muur wordt neergehaald,

ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon;

U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen,

maar U hebt de dood onttroond;

zelfs het graf kon U niet houden,

want U draagt de zegekroon.

Opwekking 764



Halleluja! Jezus overwon.

Jezus overwon.

Halleluja! Prijs Hem,

Die de wereld verwon.

Opwekking 764



Elke muur wordt neergehaald,

ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon;

U overwon, U overwon

Opwekking 764





Laat ons samen één zijn – Sela

Heer, U bent één: El Elohim,
als God de Vader, Zoon en Geest.
U laat volmaakte eenheid zien,
die er altijd is geweest.

Drieënig God, U maakt ons één,
als kerk die van vergeving leeft.
U brengt ons samen, U alleen,
door de eenheid van de Geest.

Laat ons samen één zijn



Laat ons samen één zijn

Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt;
voor de glorie van uw naam.



Laat ons samen één zijn

Niemand is minder, niemand meer;
wij zijn gegeven aan elkaar
door Jezus Christus onze Heer,
die ons lief heeft en aanvaardt.

Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt;
voor de glorie van uw naam.



Laat ons samen één zijn

Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt;
voor de glorie van uw naam.
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Onder boven voor en achter

Onder boven voor en achter God is altijd bij mij  ) 2X

Onder boven voor en achter God is om mij heen )

Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land 

of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand

al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant 

ik ben nooit in mijn eentje want

Onder boven voor en achter



Onder boven voor en achter God is altijd bij mij  ) 2X

Onder boven voor en achter God is om mij heen )

Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus 

of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus

Al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus 

God gaat altijd met me mee dus

Onder boven voor en achter



Onder boven voor en achter God is altijd bij mij  ) 4X

Onder boven voor en achter God is om mij heen )



Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-4



Zomerstop

Eerst volgende samenkomst is

Zondag 20 augustus

Deze dienst zal in het teken staan van de 
verschillende levensfasen, in het 
bijzonder de overgang van de oudste 
kinderen van de kinderdienst naar de 
tienerclub op vrijdag



Informatieavond 
over ontwikkelingen BOEI90, 
nieuwe stichting en financiën

Dinsdagavond 4 juli 2017
20.00 uur
Treslonglaan 90



Deze dienst loopt over in receptie en receptie loopt over in 

informeel samenzijn.

Direct na de dienst korte periode om zaal her in te richten.

Gedurende die tijd kunt u koffie/thee en taart nuttigen.

Er is een speciale kindertafel😊.

Ouders zijn verantwoordelijk😉.

Direct na de taart kunt u lunchen.



De collecte vandaag is voor Compassion

Opbrengst collecte zondag 25 juni voor Watoto
collecte: € 479,10 + machtigingen: € 983,00

= € 1.462,10



Er is een God die geen afscheid neemt.

Hij houdt van groot en klein.

Hij is niet ver, want Hij woont in je hart.

Zo kan Hij toch bij je zijn.

Want nemen van afscheid maakt soms dat je huilt.

Je zoekt maar een laatste zin.

Maar weet je wel, dat de herinnering schuilt

in een kamertje hier binnen in.



Er is een God die geen afscheid neemt.

Hij houdt van groot en klein.

Hij is niet ver, want Hij woont in je hart.

Zo kan Hij toch bij je zijn.

God weet heel goed, van je ergste verdriet.

Nee het geeft niet wie je bent.

Hij is bij jou als ene vriend die je niet ziet,

maar die je welk heel goed kent.



Er is een God die geen afscheid neemt.

Hij houdt van groot en klein.

Hij is niet ver, want Hij woont in je hart.

Zo kan Hij toch bij je zijn.

God zegt een afscheid is nooit voorgoed.

Er komt een reünie.

Voor ieder afscheid geeft God mij weer moed.

Ik weet zeker dat ik jou weer zie



Er is een God die geen afscheid neemt.

Hij houdt van groot en klein.

Hij is niet ver, want hij woont in je hart.

Zo kan hij toch bij je zijn.

Zo kan hij toch bij je zijn.

Zo kan hij toch bij je zijn.





Lopen op het water – Opwekking 789

U leert me lopen op het water,

de oceaan is weids en diep.

U vraagt me alles los te laten,

daar vind ik U en ik twijfel niet.

Opwekking 789



En als de golven overslaan,

dan blijf ik hopen op uw Naam.

Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.

Ik ben van U en U van mij.

Opwekking 789



De diepste zee is vol genade.

Uw sterke hand, die houdt mij vast.

En als mijn voeten zouden falen,

dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

Opwekking 789



En als de golven overslaan,

dan blijf ik hopen op uw Naam.

Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.

Ik ben van U en U van mij.

Opwekking 789



Geest van God, leer mij te gaan over de golven,

in vertrouwen U te volgen,

te gaan waar U mij heen leidt.

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.

Ik vertrouw op uw genade,

want ik ben in uw nabijheid.

Opwekking 789





Thema

'In goede handen!'



http://nos.nl/video/488498-tientallen-schapen-gered-uit-sneeuw-in-gb.html



Johannes 10 : 11-16

11Jezus ​ zei: ‘Ik ben de goede ​herder. Luister! Een goede ​herder​ geeft zijn 

leven om zijn schapen te redden. 12-13 Maar iemand die ervoor betaald 

wordt om op de schapen van een ander te passen, doet dat niet. Dat is 

geen echte ​herder. Hij zorgt niet goed voor de schapen, want ze zijn niet 

van hem. Als er een wolf aan komt, laat zo iemand de schapen in de steek 

en vlucht weg. Dan valt de wolf de schapen aan en jaagt ze uit elkaar.



14-15Ik ben de goede ​herder. Zoals een ​herder​ voor zijn schapen zorgt, zo 

zorg ik voor de mensen die bij mij horen. Ik geef mijn leven voor die 

mensen. Want ik ken hen, en zij kennen mij. Net zoals ik de Vader van 

dichtbij ken, en zoals hij mij van dichtbij kent.

16Ook buiten Israël zijn er mensen die bij mij horen. Ook voor hen moet ik 

zorgen. En ook zij zullen naar mij luisteren en mijn volgelingen worden. 

Alle mensen die bij mij horen, zullen één grote kudde met één ​herder​ 

zijn.’





Houd vol – Opwekking 798

Wij zijn het volk van God,

wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.

Een leven lang te gast,

er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,

Hij laat niet los.

Opwekking 798



Het is een zegetocht

van heiligen en twijfelaars bij elkaar.

Maar kijk, wij lopen nog,

wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,

Hij laat niet los.

Opwekking 798



God is voor ons, 

God is naast ons,

God is altijd om ons heen.

Laat maar komen wat hierna komt,

want Hij laat ons nooit alleen.

Opwekking 798



En nu wij zijn omringd

door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,

nu geven wij niet op.

Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,

Hij laat niet los.

Opwekking 798



God is voor ons, 

God is naast ons,

God is altijd om ons heen.

Laat maar komen wat hierna komt,

want Hij laat ons nooit alleen.

Houd vol, houd vol,

Hij laat niet los.

Opwekking 798





Vader, maak mij tot een zegen – Opwekking 710

Zegen hen op de weg die ze gaan

Zegen hen op de plek waar ze staan  

Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt

O God, zegen hen alle dagen lang!

Opwekking 710



Vader, maak hen tot een zegen

Ga hen niet voorbij

Regen op hen met uw Geest, Heer

Jezus, kom tot hen

als de Bron van leven

die ontspringt diep in hen

Breng een stroom van zegen

waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen

Opwekking 710



Zegen ons waar we in geloof voor leven      

Zegen ons waar we hoop en liefde geven    

Zegen om de ander tot zegen te zijn         

O God zegen ons, tot in eeuwigheid!

Opwekking 710



Vader maak hen tot een zegen

hier in de woestijn

wachtend op Uw milde regen

om zelf een bron te zijn

Met een hart vol vrede

zijn zij zegenend nabij

van uw liefde delend    

waarin zij zelf tot bron van zegen zijn

Opwekking 710



Graag tot 20 augustus!


