Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker
terugkerende) activiteit binnen BOE| 907
Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of
verandert er iets in de data hiervan?
Laat het weten aan communicatie@boei90.nl!

Samen houden we de website up-to-date!
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Vandaag is er kinderdienst voor gr



Mijn verlosser leeft — Opwekking 554

lk weet:

Hij heeft mij gered,

mij in de vrijheid gezet;

ik geloof, ik geloof.

Hij droeg mijn pijn en mijn schuld,
heeft mij met liefde vervuld;

ik geloof, ik geloof.

Opwekking 554



'k Hef een banier op,

mijn Heer stond op uit het graf.

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft,
mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.

Opwekking 554



Hij heeft mij gered,

mij in de vrijheid gezet;

ik geloof, ik geloof.

Hij droeg mijn pijn en mijn schuld,
heeft mij met liefde vervuld;

ik geloof, ik geloof.

Opwekking 554



'k Hef een banier op,

mijn Heer stond op uit het graf.

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft,
mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.

Opwekking 554



U draagt mijn lasten en richt mij op,
om dansend op de berg te zien
hoe U weer komen zal.

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft,
mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.

Opwekking 554






My Lighthouse — Rend Collective BOEI®

In my wrestling and in my doubts

In my failures You won't walk out

Your great love will lead me through

You are the peace in my troubled sea, oh oh
You are the peace in my troubled sea

My Lighthouse



In the silence, You won't let go

In the questions, Your truth will hold

Your great love will lead me through

You are the peace in my troubled sea, oh oh
You are the peace in my troubled sea

My Lighthouse



My Lighthouse, my lighthouse

Shining in the darkness, | will follow You
My Lighthouse, my lighthouse

| will trust the promise,

You will carry me safe to shore, Oh oh
Safe to shore, Oh oh

Safe to shore

My Lighthouse



| won't fear what tomorrow brings

With each morning I'll rise and sing

My God's love will lead me through

You are the peace in my troubled sea, oh oh
You are the peace in my troubled sea, oh oh

My Lighthouse



My Lighthouse, my lighthouse

Shining in the darkness, | will follow You
My Lighthouse, my lighthouse

| will trust the promise,

You will carry me safe to shore, Oh oh
Safe to shore, Oh oh

Safe to shore

My Lighthouse



Fire before us, You're t
You will lead us throug

Fire before us, You're t
You will lead us throug

ne brightest
N the storms

ne brightest

N the storms

My Lighthouse



My Lighthouse, my lighthouse

Shining in the darkness, | will follow You
My Lighthouse, my lighthouse

| will trust the promise,

You will carry me safe to shore, Oh oh
Safe to shore, Oh oh

Safe to shore

My Lighthouse









Als een vuur van binnen — Opwekking 741

Als een vuur van binnen

is mijn liefde voor God,;

in het diepst van mijn hart
door Hem zelf uitgestort.
en uw Geest vult mijn ziel
bij dag en bij nacht.

Uw kracht wordt in mij

in zwakheid volbracht.

Opwekking 741



U ontsteekt in ons een vuur
dat het donker verdrijft.

U wekt in ons de hoop

die de wereld verblijdt.

U geeft aan ons geloof

waar de twijfel nog heerst.

U spreekt in ons uw waarheid
waar de leugen regeert.

Opwekking 741



Als een vuur van binnen

is de kracht van de Geest,
die met vreugde vervult,
maar met liefde het meest.
Leg uw Woord in mijh mond
Elke dag, elk moment.

Uw woord blijft in mij;
maakt Jezus bekend.

Opwekking 741



U ontsteekt in ons een vuur
dat het donker verdrijft.

U wekt in ons de hoop

die de wereld verblijdt.

U geeft aan ons geloof

waar de twijfel nog heerst.

U spreekt in ons uw waarheid
waar de leugen regeert.

Opwekking 741



U ontsteekt in ons een vuur
dat het donker verdrijft.

U wekt in ons de hoop

die de wereld verblijdt.

U geeft aan ons geloof

waar de twijfel nog heerst.

U spreekt in ons uw waarheid
waar de leugen regeert.

Opwekking 741






Laat het huis gevuld zijn — Opwekking 623 BOH@

Laat het huis gevuld zijn

met wierook van aanbidding.
Laat het huis gevuld zijn

met de wolk van mijn Geest.
Laat het huis gevuld zijn

met het brood van eeuwig leven.
Laat het huis gevuld zijn

met mijn geur.

Opwekking 623



Want Ik wil komen met mijn Geest
en doorwaaien heel het huis.

lk wil het maken tot een tempel
waar Ik woon.

Laat mijn leven in je zijn,

lk maak je heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen
door je heen.

Opwekking 623



Laat het huis bekleed zijn
met kleden van fijn linnen.
Laat het huis bekleed zijn
met gerechtigheid en trouw.
Laat het huis gekleurd zijn

door het bloed van uw Zoon Jezus.

Laat het huis gereinigd zijn

en schoon.

Opwekking 623



Want U wilt komen met uw Geest
en doorwaaien heel het huis.

U wilt het maken tot een tempel
waar U woont.

Laat uw leven in ons zijn,

maak ons heilig puur en rein.

Laat het levend water stromen
door ons heen.

Opwekking 623



Heer, wij roepen tot U:

'Kom opnieuw met uw vuur.'
Wij verlangen naar echtheid;
bewerk het diep in ons hart.

Opwekking 623



Heer, wees welkom met uw Geest
en doorwaai nu heel het huis.
Kom en maak het tot een tempel
waar U woont.

Laat uw leven in ons zijn,

maak ons heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen
door ons heen.

Opwekking 623



Want U wilt komen met uw Geest
en doorwaaien heel het huis.

U wilt het maken tot een tempel
waar U woont.

Laat uw leven in ons zijn,

maak ons heilig puur en rein.

Laat het levend water stromen
door ons heen.

Opwekking 623






Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-!



Ik moet weggaan — Elly en Rikkert BOEI@

kK moet weggaan

kK moet weggaan

< kan echt niet blijven
Maar ik zal een mooie brief
In jullie harten schrijven

Ik moet weggaan



Als je dan mij

Weet je dat |

n woorden leest
K ben geweest

Als je dan mijn woorden leest

Weet je dat i

K ben geweest

Ik moet weggaan



< ben bij je

K ben bij je

K ben teruggekomen

En ik heb mijn mooiste vuur
Voor jullie meegenomen

Ik moet weggaan



Door het wonder van de Geest

vieren wij het Pinksterfeest
Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest

Ik moet weggaan
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de mensen

/odat ze elkaar verstaan
Over alle grenzen

Ik moet weggaan



Door het wonder van de Geest

vieren wij het Pinksterfeest
Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest

Ik moet weggaan
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BOEI®)
De laatste week van de zomervakantie is de

SPORTWEEK!

BOEI 90 organiseert een
sportweek in het

Lage Veld van 15-18 augustus.
Doe mee en geef je tijd aan
God, de wijk en aan elkaar.
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Watoto BOEI®
Zondag 25 juni

111111
JI0Tg

Wilt u zondag 25 juni lunch meenemen bestemd voor de kinderen van Watoto?

Watoto kinderen eten wat hen gegeven wordt.
In Oeganda eten ze niet zoveel brood en zuivel als wij en eten ze vaker een warme maaltijd

Watoto houdt graag de tandartsbezoeken beperkt en verzoekt ons zuinig te zijn met
frisdrank, koek en snoep.



BOEI®
* 11 juni geen zondagse dienst, maar de wijk
helpen bij de Wateringse Veld run.
* Geef je op als vrijwilliger of ren mee! Lijsten
liggen achter in de zaal.
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De collecte vandaag is voor Compassion BOEI®

een KIND SPONSOREN via COMPASSION

By SRRy

%5%} - e

Opbrengst collecte zondag 28 mei 2017
voor IJM: €







BOEI
Vreugde van mijn hart — Sela

Ziet U mijn rusteloze hart

dat naar U vraagt, op antwoord wacht?
Luister o Heer, waar moet ik heen?

lk heb U nodig, U alleen.

Geef mij het levend water, Heer.

Mijn bron staat droog, ik heb niets meer.
Houd mij met beide handen vast

en troost mijn rusteloze hart.

Vreugde van mijn hart



. BOEI®
Jezus, laat uw aanwezigheid

mijn diepste vreugde zijn.

U die mij naar het water leidt;
een bron in de woestijn.

Vrede vervult mijn hart.

Liefde stroomt bij mij binnen.
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer.
U, de vreugde van mijn hart.

Vreugde van mijn hart



.
Water dat opwelt uit een bron;

de plaats waar ik U tegenkom.
Water dat sprankelt en dat leeft:

het nieuwe leven door de Geest.

Vreugde van mijn hart



. BOEI®
Jezus, laat uw aanwezigheid

mijn diepste vreugde zijn.

U die mij naar het water leidt;
een bron in de woestijn.

Vrede vervult mijn hart.

Liefde stroomt bij mij binnen.
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer.
U, de vreugde van mijn hart.

Vreugde van mijn hart



Vrede vervult mijn hart.

Liefde stroomt bij mij binnen.

Jezus, U bent mijn kracht, o Heer.
U, de vreugde van mijn hart.

Vreugde van mijn hart






Thema:

'Pinksteren: Wie bidt ontvangt!'







BOEI®
Lukas 11: 9-13 (BGT) -

JLuister daarom naar mijn woorden: Als je iets
vraagt, zul je het krijgen. Als je iets zoekt, zul je
het vinden. Als je op de deur klopt, wordt er
voor je opengedaan.®Want iedereen die om iets
vraagt, zal het krijgen. En iedereen die iets
zoekt, zal het vinden. En voor iedereen die klopt,
wordt de deur opengedaan.



INiemand geeft zijn kind een slang als het om
een vis vraagt. 120Of een giftige spin als het om
een ei vraagt. 13Jullie zorgen goed voor
je kinderen, ook al zijn jullie slechte mensen.
Dan zal jullie hemelse Vader zeker goed voor

jullie zorgen. Hij geeft de heilige Geest aan
mensen die daarom vragen.







|30E|@
Handelingen 1: 4-14 (BGT)

“*0Op de dag dat Jezus naar de hemel ging, zei hij tegen
de apostelen: ‘Jullie moeten in Jeruzalem blijven. Blijf
daar wachten. Want mijn Vader heeft beloofd om jullie
de heilige Geest te geven. Dat heb ik jullie al
verteld. °Het zal over een paar dagen gebeuren: dan
zullen jullie met de heilige Geest gedoopt worden. Dat
is anders dan toen Johannes mensen doopte, want
Johannes doopte met water.’



BOEI®
*Toen vroegen de apostelen aan Jezus: ‘Heer, is d

het moment waarop u koning van Israél zult
worden?’ 7Jezus antwoordde: ‘Jullie hoeven niet te
weten wanneer dat zal gebeuren. Dat weet alleen mijn
Vader. 8Maar jullie zullen kracht krijgen van de heilige
Geest. En daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over
mij vertellen. En in heel Judea en Samaria, en overal op
aarde. °Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen
hem naar de hemel gaan. Een wolk nam hem mee,
zodat ze hem niet meer konden zien.



BOEI®

rday

0Terwijl de apostelen nog omhoog stonden te
waren er opeens twee engelen bij hen. Ze hadden
witte kleren aan. 1Ze zeiden: ‘Mannen uit Galilea, jullie
moeten niet naar de lucht blijven kijken. Jezus is naar
de hemel gegaan, maar hij zal terugkomen op de
wolken.*?Toen gingen de apostelen van de Olijfberg
terug naar Jeruzalem. Die berg ligt vlak bij Jeruzalem,
het is niet meer dan een kwartier lopen.

’




13In Jeruzalem gingen de apostelen naar het huis waar
ze steeds bij elkaar kwamen. De apostelen
waren: Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas. Verder
nog Filippus, Tomas, Bartolomeus, Mattelis, en
Jakobus, de zoon van Alfelus. En ook Simon de Zeloot.
Ten slotte nog Judas, de zoon van Jakobus. 4In het huis
waren ook de vrouwen die met Jezus meegegaan
waren naar Jeruzalem. En ook Maria, de moeder
van Jezus, en zijn broers waren er. Ze waren
voortdurend aan het bidden, samen met de apostelen.






Vader, daal nu met uw Geest neer — Opwekking 463

Vader, daal nu met uw Geest neer
op wie hopen op uw kracht.
Vader, ga genezend rond;

heel hen die verwond op uw liefde wachten.

Vader, U kunt ons genezen;
daarom bidden wij tot U:
Kom en vul ons met uw vuur,
heel ons in dit uur;

Vader, wij verwachten U.

Opwekking 463






Gods zegen voor jou - Sela BOI:I @

Gods liefde draagt jou.

Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
over je leven:

Vrede voor jou in zijn naam!

Gods zegen voor jou



oui
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:

zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,

vervult, beschermt en zegent jou.

Gods zegen voor jou



Ga met Gods vrede.

Deel in zijn zegen.

Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.

Blijf op hem hopen:

leef je geloof elke dag!

Gods zegen voor jou



oui
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:

zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,

vervult, beschermt en zegent jou.

Gods zegen voor jou






