
Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker 
terugkerende) activiteit binnen BOEI 90?

Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of 
verandert er iets in de data hiervan?

Laat het weten aan communicatie@boei90.nl! 

Samen houden we de website up-to-date!



Welkom bij
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Ik wil juichen voor U – Opwekking 589

Ik wil juichen voor U, 

mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. 

Ik wil jubelen voor U, Heer, 

mijn hart is vol ontzag. 

Ik erken: U, Heer, bent God 

en ik behoor U toe. 

Mijn aanbidding is slechts voor U 

wat ik ook denk of voel.  

Opwekking 589



En ik ga door de poorten met een loflied, 

want ik wil U ontmoeten deze dag. 

En ik zing U alle lof toe, 

'k hef mijn handen naar U op. 

Ik prijs uw naam, 

God van de eeuwigheid. 

Opwekking 589



Ik wil juichen voor U, 

mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. 

Ik wil jubelen voor U, Heer, 

mijn hart is vol ontzag. 

Ik erken: U, Heer, bent God 

en ik behoor U toe. 

Mijn aanbidding is slechts voor U 

wat ik ook denk of voel. 

Opwekking 589



En ik ga door de poorten met een loflied, 

want ik wil U ontmoeten deze dag. 

En ik zing U alle lof toe, 

'k hef mijn handen naar U op. 

Ik prijs uw naam, 

God van de eeuwigheid. 

Opwekking 589



Want de Heer is goed. 

Zijn goedertierenheid 

is tot in eeuwigheid, amen! 

Ja, de Heer is goed, 

zijn liefde en zijn trouw zijn 

tot in eeuwigheid, amen! 

Opwekking 589



En ik ga door de poorten met een loflied, 

want ik wil U ontmoeten deze dag. 

En ik zing U alle lof toe, 

'k hef mijn handen naar U op. 

Ik prijs uw naam, 

God van de eeuwigheid. 

Opwekking 589
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Welkom!



Wie vrees ik nog – Opwekking 760

U hoort mij als ik bid, verdrijft mijn duisternis.
Al vliegt de nacht mij aan,
het daglicht breekt zich baan.
Wie vrees ik nog?

U trapt de vijand plat onder mijn voeten, God.
Al valt de strijd mij zwaar,
U bent mijn schild en zwaard.
Wie vrees ik nog?

Opwekking 760



Ik weet wie voor mij uitgaat

en standhoudt achter mij.

God van de hemellegers,

U voert de strijd voor mij.

De heerser van de eeuwen,

U bent een vriend van mij!

God van de hemellegers,

U voert de strijd voor mij.

Opwekking 760



Mijn kracht is in uw naam,

de naam die redden kan.

O God, die mij bevrijdt, U overwint altijd!

Wie vrees ik nog? Wie vrees ik nog?

Opwekking 760



Ik weet wie voor mij uitgaat

en standhoudt achter mij.

God van de hemellegers,

U voert de strijd voor mij.

De heerser van de eeuwen,

U bent een vriend van mij!

God van de hemellegers,

U voert de strijd voor mij.

Opwekking 760



Geen wapen van de vijand houdt stand.

U houdt de wereld in uw hand.

Ik houd mij vast aan wat U belooft.

U bent trouw, Heer.

U bent trouw, Heer.

Opwekking 760



Ik weet wie voor mij uitgaat

en standhoudt achter mij.

God van de hemellegers,

U voert de strijd voor mij.

De heerser van de eeuwen,

U bent een vriend van mij!

God van de hemellegers,

U voert de strijd voor mij.

Opwekking 760





Groot en machtig is Hij – Opwekking 387

Groot en machtig is Hij,

Groot en machtig is Hij:

bekleed met sterkte.

gehuld in luister.

Groot en machtig is Hij.

Opwekking 387



Prijs met mij de naam van God,

vier het feest met mij,

want hij heeft ons vrijgekocht:

wat een Heer is Hij!

Opwekking 387



Groot en machtig is Hij,

Groot en machtig is Hij:

bekleed met sterkte.

gehuld in luister.

Groot en machtig is Hij.

Opwekking 387
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Zet de deur maar open

Zet de deur van je huis maar open
Laat de ramen open staan
Laat het licht maar binnenkomen
Laat de koning binnengaan

Zet de deur van je huis maar open
Laat de ramen open staan
Laat het licht maar binnenkomen
Laat de koning binnengaan

Zet de deur maar open



Hang de vlag uit
Hoog op het balkon
Laat de vaandels zwaaien in de zon

Zet de deur maar open



Zet de deur van je huis maar open
Laat de ramen open staan
Laat het licht maar binnenkomen
Laat de koning binnengaan

Zet de deur van je huis maar open
Laat de ramen open staan
Laat het licht maar binnenkomen
Laat de koning binnengaan

Zet de deur maar open



Zet de deur van je hart maar open
Laat je ogen opengaan
Laat het licht maar binnenkomen
Laat de koning binnengaan

Zet de deur van je hart maar open
Laat je ogen opengaan
Laat het licht maar binnenkomen
Laat de koning binnengaan

Zet de deur maar open



Hang de vlag uit
Als de koning komt
Laat Zijn liefde schijnen in het rond

Zet de deur maar open



Zet de deur van je hart maar open
Laat je ogen opengaan
Laat het licht maar binnenkomen
Laat de koning binnengaan

Zet de deur van je hart maar open
Laat je ogen opengaan
Laat het licht maar binnenkomen
Laat de koning binnengaan

Zet de deur maar open
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De collecte vandaag is voor 
Boei90

Collecteopbrengst van zondag 14 mei: €82,50 voor Goeie Hoop



Wateringse Veld 20 jaar
• Het weekend van 22, 23 en 24 september zijn er 

vanuit het bewonersplatform allerlei festiviteiten 
omdat Wateringse Veld 20 jaar bestaat. Een kans 
om Boei90 onder de aandacht te brengen!

• We zoeken een werkgroep van 4 personen 
die zondag 24 september Boei90 op een 
Boeiender zichtbaar wil maken in de wijk

• Graag aanmelden bij Marriet: Marriet@boei90.nl

mailto:Marriet@boei90.nl


Watoto

• 25 juni is er een speciale dienst met het 
Watoto kinderkoor uit Oeganda!



• 11 juni geen zondagse dienst,  maar de wijk 
helpen bij de Wateringse Veld run. 

• Geef je op als vrijwilliger of ren mee! Lijsten 
liggen achter in de zaal.



De collecte vandaag is voor 
Boei90

Collecteopbrengst van zondag 14 mei: €82,50 voor Goeie Hoop





Stil mijn ziel wees stil – Opwekking 717

Stil mijn ziel wees stil,

en wees niet bang

voor de onzekerheid van morgen.

God omgeeft je steeds

Hij is er bij,

in je beproevingen en zorgen.

Opwekking 717



God U bent mijn God

en ik vertrouw op U

en zal niet wankelen.

Vredevorst vernieuw een

vaste geest binnen in mij

die rust in U alleen.

Opwekking 717



Stil mijn ziel wees stil

en dwaal niet af

dwars door het dal zal Hij je leiden

stil, vertrouw op Hem

en hef je schild 

tegen de pijlen van verleiding

Opwekking 717



God U bent mijn God

en ik vertrouw op U

en zal niet wankelen.

Vredevorst vernieuw een

vaste geest binnen in mij

die rust in U alleen.

Opwekking 717



Stil mijn ziel wees stil

en laat nooit los

de waarheid die je steeds omarmd heeft.

Wacht, wacht op de Heer

de zwartste nacht

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

Opwekking 717



God U bent mijn God )

en ik vertrouw op U )

en zal niet wankelen. ) 2X

Vredevorst vernieuw een )

vaste geest binnen in mij )

die rust in U alleen. )

Ik rust in U alleen

In U alleen!

Opwekking 717





Thema:
Sound of silence







1 Koningen 19: 1-9 (NBV)
Elia​ op de ​Horeb
1 Achab​ vertelde ​Izebel​ alles wat ​Elia​ had gedaan, ook dat hij 
alle ​profeten​ ter dood had gebracht. 2Toen liet ​Izebel​ ​Elia​ de volgende 
boodschap overbrengen: ‘De ​goden​ mogen met mij doen wat ze willen 
als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.’
3Elia​ werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in 
Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter 4en zelf trok hij één dagreis 
ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, 
verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem 
mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’



1 Koningen 19: 1-9 (NBV)
5Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een ​engel, die 
hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat.’ 6Elia​ keek op en 
ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes ​gebakken, 
en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer 
onder de struik liggen.
7Maar de ​engel​ van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en 
zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de ​reis​ te zwaar voor je.’ 8Elia​ stond 
op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit 
voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij 
de ​Horeb​ kwam, de berg van God. 9Daar ging hij een grot binnen om er 
de nacht door te brengen.





Be Thou my Vision – Traditionele hymne

Be Thou my vision, O Lord of my heart
Naught be all else to me, save that Thou art
Thou my best thought by day or by night
Waking or sleeping Thy presence my light

Be thou my wisdom and Thou my true word
I ever with Thee and Thou with me, Lord
Thou my great Father, I, Thy true son
Thou in me dwelling and I with Thee one

Be Thou my Vision



Be Thou my battle shield, Sword for the fight;

Be Thou my Dignity, Thou my Delight;

Thou my soul’s Shelter, Thou my high Tow’r

Raise Thou me heav’nward O Pow’r of my Pow’r

Riches I heed not nor man's empty praise
Thou mine inheritance now and always
Thou and thou only first in my heart
High King of heaven my treasure Thou art

Be Thou my Vision



High King of heaven my victory won
May I reach heaven's joys, O bright heaven's Sun
Heart of my own heart whatever befall
Still be my vision O Ruler of all

Heart of my own heart whatever befall
Still be my vision O Ruler of all

Be Thou my Vision





Gods zegen voor jou - Sela

Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!

Gods zegen voor jou



Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.

Gods zegen voor jou



Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag!

Gods zegen voor jou



Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.

Gods zegen voor jou



Graag tot volgende week!


