
Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker 
terugkerende) activiteit binnen BOEI 90?

Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of 
verandert er iets in de data hiervan?

Laat het weten aan communicatie@boei90.nl! 

Samen houden we de website up-to-date!



Welkom bij





Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-4



De vreugde van U is mijn kracht – Opwekking 654

Dank U voor deze nieuwe dag 

die ik van U ontvangen mag, 

Heer wat een zegen, 

elke dag opnieuw. 

U geeft uw liefde telkens weer 

en uw genade keer op keer, 

iedere morgen, elke dag opnieuw. 

Opwekking 654



U geeft mij vrede 

die de wereld niet geeft, 

U geeft mij blijdschap 

door uw Heilige Geest. 

Opwekking 654



Ja, de blijdschap die U mij geeft, 

is meer dan de vreugde 

die de wereld heeft. 

Als de zon schijnt 

en in de donkere nacht; 

de vreugde van U is mijn kracht, 

de vreugde van U is mijn kracht.

Opwekking 654
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Zegekroon – Opwekking 764

U zult altijd voor ons strijden;

U hebt steeds Uw trouw getoond.

Deze waarheid is mijn blijdschap:

Heer, U draagt de zegekroon,

U, mijn Helper en Beschermer,

U, mijn Redder en mijn Vriend.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Opwekking 764



Waar Uw grootheid wordt bezongen,

wil ik knielen voor Uw troon.

Waar U bent, verstilt de onrust,

want U draagt de zegekroon.

Vul dit huis nu met Uw glorie,

vul ons hart met heilig vuur.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Opwekking 764



Halleluja! Jezus overwon.

Jezus overwon.

Halleluja! Prijs Hem,

Die de wereld verwon.

Opwekking 764



U zult altijd voor ons pleiten;

U zocht door tot U ons vond.

En geen macht kan U bestrijden,

want U draagt de zegekroon.

U bent Jezus, de Messias,

Die de wereld redding biedt.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Opwekking 764



Elke muur wordt neergehaald,

ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon;

U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen,

maar U hebt de dood onttroond;

zelfs het graf kon U niet houden,

want U draagt de zegekroon.

Opwekking 764



Halleluja! Jezus overwon.

Jezus overwon.

Halleluja! Prijs Hem,

Die de wereld verwon.

Opwekking 764



Elke muur wordt neergehaald,

ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon;

U overwon, U overwon

Opwekking 764
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Stil – Opwekking 695

Verberg mij nu

onder uw vleugels Heer.

Houd mij vast

in uw sterke hand.

Als de oceaan haar krachten toont, 

zweef ik met U hoog boven de storm.

Vader, U bent sterker dan de vloed. 

Dan word ik stil; U bent mijn God.
Opwekking 695



Vind rust mijn ziel

in God alleen.

Ken zijn kracht,

vertrouw Hem en wees stil.

Als de oceaan haar krachten toont, )

zweef ik met U hoog boven de storm. ) 2X

Vader, U bent sterker dan de vloed. )

Dan word ik stil; U bent mijn God. )

Opwekking 695
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Je mag er zijn – Herman Boon

Je mag er zijn

wie ik? …ja jij

je hoort er helemaal bij

wie ik? …ja jij

had je zeker niet gedacht

wie ik? …ja jij

je hoort er helemaal bij

wie ik? …ja jij

Je mag er zijn



Ook al ben je wat verlegen

ook al lijk je een beetje stug

ook al heb je vieze handen

of je navel op je rug

Je mag er zijn



Je mag er zijn

wie ik? …ja jij

je hoort er helemaal bij

wie ik? …ja jij

had je zeker niet gedacht

wie ik? …ja jij

je hoort er helemaal bij

wie ik? …ja jij

Je mag er zijn



Ook al flap je met je oren

of ben je enigst kind

of in een kippenhok geboren

of heb je altijd tegenwind

Je mag er zijn



Je mag er zijn

wie ik? …ja jij

je hoort er helemaal bij

wie ik? …ja jij

had je zeker niet gedacht

wie ik? …ja jij

je hoort er helemaal bij

wie ik? …ja jij

Je mag er zijn



Ook al kan je niks onthouden

is je geheugen net een zeef

ook al heb je rooie haren

en staan al je tanden scheef

Ook al heb je slechte ogen

en een hele dikke bril

ook al heb je een hond

die maar niet luisteren wil

Je mag er zijn



Je mag er zijn

wie ik? …ja jij

je hoort er helemaal bij

wie ik? …ja jij

had je zeker niet gedacht

wie ik? …ja jij

je hoort er helemaal bij

wie ik? …ja jij

Je mag er zijn





De collecte vandaag is voor Compassion

Opbrengst collecte zondag 30 april 2017 
voor IJM € 162,50





Heer, ik heb U nodig – Opwekking 763

Heer, ik kom en beken,

nu ik hier dicht bij U ben:

zonder U val ik uiteen;

leid mijn hart door stormen heen.

O mijn Heer, ik heb U nodig;

elk moment, zo nodig.

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.

O God, ‘k heb U nodig.
Opwekking 763



Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.

U vergeeft en reinigt mij.

Waar U bent, daar ben ik vrij;

woon in mij en heilig mij.

O mijn Heer, ik heb U nodig;

elk moment, zo nodig.

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.

O God, ‘k heb U nodig.

Opwekking 763



Leer mijn lied de weg naar U

als verleiding mij omgeeft.

Als ik niet kan staan, leun ik op U.

Jezus, hoop die in mij leeft!

Opwekking 763



O mijn Heer, ik heb U nodig; )

elk moment, zo nodig. ) 2X

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. )

O God, ‘k heb U nodig. )

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.

O God, ‘k heb U nodig.

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.

O God, ‘k heb U nodig.

Opwekking 763







Thema:
“God zoekt mens”



Genesis 1: 31 ‘God keek naar alles wat Hij 
had gemaakt en zag dat het zeer goed 
was.’



Genesis 3: 



Genesis 3 : 1-9

1. De slang was een slim dier, het slimste van alle dieren die God, de 
Heer, gemaakt had. De slang vroeg aan de vrouw: ‘God heeft zeker 
gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten?’

2. ‘Nee,’ zei de vrouw. ‘We mogen de vruchten eten van alle bomen,
3. behalve van de boom in het midden van de tuin. Als we van die boom 

eten, of hem alleen maar aanraken, zullen we sterven. Dat heeft God 
gezegd.’

4. ‘Sterven?’ zei de slang. ‘Jullie zullen helemaal niet sterven!
5. Maar God weet wat er gebeurt als jullie van die boom eten: Dan 

zullen jullie alles begrijpen. Jullie zullen dan net zo zijn als God. Net 
als hij zullen jullie weten wat goed en wat kwaad is.’



6. De vrouw keek naar de boom. De vruchten zagen er mooi en lekker 
uit, en de vrouw wilde graag alles weten. Ze pakte een paar vruchten 
en at ervan. Ze gaf er ook één aan haar man, die bij haar was. En hij at 
er ook van.

7. Toen begrepen ze dat ze naakt waren. Daarom pakten ze grote 
bladeren van een vijgenboom, en die bonden ze om hun heupen.

8. Aan het eind van de middag begon er een frisse wind te waaien. God 
liep door de tuin. Toen de man en de vrouw hem hoorden, verstopten 
ze zich tussen de bomen.

9. Maar God riep de mens: ‘Waar ben je?’



Genesis 3: 15 ‘Vijandschap sticht ik 
tussen jou en de vrouw, tussen jouw 
nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je 
kop, jij bijt hen in de hiel.



Jesaja 65: 1 en 2  1 Ik ben gezocht door 
hen die naar Mij niet vroegen, Ik ben 
gevonden door hen die Mij niet zochten. 
Tegen het volk dat Mijn Naam niet 
aanriep heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, 
zie, hier ben Ik. 2 Heel de dag sta ik met 
uitgestoken handen tegenover een 
opstandig volk, dat op de verkeerde weg 
is en zijn eigen ingevingen volgt. 



Jesaja 1 vers 18 
Kom nu, laten wij samen een rechtszaak 
voeren, zegt de HEERE. Al waren uw 
zonden als scharlaken, ze zullen wit 
worden als sneeuw; al waren ze rood als 
karmozijn, ze zullen worden als witte wol.



Jesaja 7:14 (OT) Mattheus 1: 22, 23 (NT)

14 Daarom zal de Heer zelf u een 

teken geven: de jonge vrouw is 

zwanger, zij zal spoedig een 

zoon baren en hem 

Immanuel noemen.

22 Dit alles is gebeurd opdat in 

vervulling zou gaan wat bij 

monde van de profeet door de 

Heer is gezegd: 

23 ‘De maagd zal zwanger zijn en 

een zoon baren, en men zal 

hem de naam Immanuel geven,’ 

wat in onze taal betekent ‘God 

met ons’.



God zoekt mens…

Volgende week deel 2 
Het antwoord van de mens.









Aan uw tafel – Opwekking 737

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;

te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.

U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:

een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;

mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.

U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:

in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

Opwekking 737



De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,

uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.

Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,

die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.

Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.

U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:

door de kracht van uw genade ben ik vrij!

Opwekking 737





Wees gezegend

De zegen van God zij met jou.

In het licht en het donker,

Hij blijft je trouw.

Elke stap van de weg

die je gaat in Zijn naam,

zal Hij leiden in liefde,

waar jij ook zult gaan.

Wees gezegend



Ontvang nu de zegen van Hem.

Durf te dromen, te leven,

vertrouw op Zijn stem.

In zijn kracht ben je sterk.

Wees vervuld met Zijn Geest

die je troost en je moed geeft,

vernieuwt en geneest.

Wees gezegend



Wees gezegend,

in de naam van de Vader;

gezegend,

in de naam van de Zoon.

Wees gezegend

met de Heilige Geest.

Wees krachtig en moedig

en wees niet bevreesd.

Wees gezegend



Graag tot volgende week!


