
Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker 
terugkerende) activiteit binnen BOEI 90?

Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of 
verandert er iets in de data hiervan?

Laat het weten aan communicatie@boei90.nl! 
Samen houden we de website up to date!

Hartelijk welkom
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Hartelijk 
welkom



De Rivier – Opwekking 642

Al mijn zonden, al mijn zorgen,

neem ik mee naar de rivier.

Heer, vergeef mij en genees mij.

Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven

en verfrist mij elke dag.

't Is een stroom van uw genade,

waar 'k U steeds ontmoeten mag.
Opwekking 642



Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor U neer.

Leid mij steeds weer naar het water;

'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Opwekking 642



Al mijn zonden, al mijn zorgen,

neem ik mee naar de rivier.

Heer, vergeef mij en genees mij.

Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven

en verfrist mij elke dag.

't Is een stroom van uw genade,

waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Opwekking 642



Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor U neer.

Leid mij steeds weer naar het water;

'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "ontmoet mij hier".

Opwekking 642



Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor U neer.

Leid mij steeds weer naar het water;

'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Leid mij steeds weer naar het water;

'k Wil U daar ontmoeten, Heer.

Opwekking 642



Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8



Iedereen zoekt naar liefde – Opwekking 680

Iedereen zoekt naar liefde,

trouw die nooit teleurstelt;

geef uw genade Heer.

Iedereen zoekt vergeving,

de goedheid van een redder;

de hoop van de volken.

Opwekking 680



Mijn Redder, bergen moeten wijken

voor zijn geweldige kracht,

zijn geweldige kracht.

Als redder, grote overwinnaar

stond Jezus op uit het graf,

Hij stond op uit het graf.

Opwekking 680



Neem mij zoals ik ben Heer

met al mijn angst en falen;

vul mijn hart opnieuw. 

Ik geef mij aan U over

met alles wat ik geloof, Heer,

wil ik U volgen.

Opwekking 680



Mijn Redder, bergen moeten wijken

voor zijn geweldige kracht,

zijn geweldige kracht.

Als redder, grote overwinnaar

stond Jezus op uit het graf,

Hij stond op uit het graf.

Opwekking 680



Laat uw licht aan heel de wereld zien,

wij zingen tot de eer 

van de verrezen Heer.

Jezus, laat uw licht 

aan heel de wereld zien,

wij zingen tot de eer 

van de verrezen Heer.

Opwekking 680



Mijn Redder, bergen moeten wijken )

voor zijn geweldige kracht, )

zijn geweldige kracht. )

Als redder, grote overwinnaar ) 2x

stond Jezus op uit het graf, )

Hij stond op uit het graf. )

Opwekking 680



Laat uw licht aan heel de wereld zien,

wij zingen tot de eer 

van de verrezen Heer.

Jezus, laat uw licht 

aan heel de wereld zien,

wij zingen tot de eer 

van de verrezen Heer.

Opwekking 680





De kracht van u liefde – Opwekking 488

Heer ik kom tot U;

neem mijn hart, verander mij,

als ik U ontmoet

vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt,

dat als ik aan Uw voeten ben,

trots en twijfel wijken

voor de kracht van Uw liefde.

Opwekking 488



Houd mij vast,

laat Uw liefde stromen.

Houd mij vast,

heel dichtbij Uw hart.

Ik voel uw kracht

en stijg op als een arend;

dan zweef ik op de wind,

gedragen door Uw Geest

en de kracht van Uw liefde.

Opwekking 488



Heer, kom dichterbij

dan kan ik Uw schoonheid zien

en Uw liefde voelen,

diep in mij.

En Heer, leer mij Uw wil,

zodat ik U steeds dienen kan

en elke dag mag leven

door de kracht van Uw liefde.

Opwekking 488



Houd mij vast,

laat Uw liefde stromen.

Houd mij vast,

heel dichtbij Uw hart.

Ik voel Uw kracht

en stijg op als een arend;

dan zweef ik op de wind,

gedragen door Uw Geest

en de kracht van Uw liefde.

Opwekking 488
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Iets van alle dieren

Je kunt zo stil zijn als een muis

en zo bang zijn als een wezel

je kunt trots zijn als een pauw

en zo koppig als een ezel

je kunt vrij zijn als een vogel

en zo zacht als eendendons

want iets van alle dieren

vind je ook weer terug in ons

Iets van alle dieren



Je kunt zo slim zijn als een vos

en zo ijverig als de mieren

je kunt trouw zijn als een hond

zo geduldig als de gieren

je kunt vechten als een tijger

en zo glad zijn als een aal

want iets van alle dieren

vind je in ons allemaal

Iets van alle dieren



En dat valt ook te begrijpen

omdat God die alles schiep

na de dieren ook de mensen

op een dag tot leven riep

daarom is er tussen mens en dier

een hele nauwe band

omdat ze zijn geschapen

geschapen door Zijn hand

Iets van alle dieren



Je kunt zo wijs zijn als een uil

en zo volgzaam als de schapen

je kunt sterk zijn als een beer

je kunt als een os gaan slapen

je kunt dansen als een vlinder

zingen als een nachtegaal

want iets van alle dieren

vind je in ons allemaal

Iets van alle dieren



En dat valt ook te begrijpen

omdat God die alles schiep

na de dieren ook de mensen

op een dag tot leven riep

daarom is er tussen mens en dier

een hele nauwe band

omdat ze zijn geschapen

geschapen door Zijn hand

Iets van alle dieren
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De collecte 
vandaag is voor 

Stichting 
Bootvluchteling

Opbrengst collecte zondag 23 april 2017 
voor IJM € 155,25





Hoe lang, o Heer – Opwekking 778

Hoe lang, o Heer, vergeet U mij nog?

Hoe lang, o Heer, verbergt U zich voor mij?

Hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog verward

en heerst verdriet in mijn moegestreden hart?

Zie mij staan en antwoord,

o God, mijn Vader!

Breng licht in het duister,

dan kom ik niet ten val.

Opwekking 778



Hoe lang, o Heer, vergeet U mij nog?

Hoe lang, o Heer, verbergt U zich voor mij?

Hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog verward

en heerst verdriet in mijn moegestreden hart?

Zie mij staan en antwoord,

o God, mijn Vader!

Breng licht in het duister,

dan kom ik niet ten val.

Opwekking 778



Maar ik bouw op uw liefde en trouw.

Ik zal juichen voor U.

Toch zing ik van uw liefde en trouw.

U was steeds goed;

Heer, U blijft goed voor mij.

Zie mij staan en antwoord, )

o God, mijn Vader! )

Breng licht in het duister, ) 2x

dan kom ik niet ten val. )

Opwekking 778



Maar ik bouw op uw liefde en trouw. )

Ik zal juichen voor U. )

Toch zing ik van uw liefde en trouw. )2x

U was steeds goed; )

Heer, U blijft goed voor mij.

Opwekking 778





Thema:
'Twijfelend geloven'





Thema:
'Twijfelend geloven'



Johannes 20 : 24-31

24. Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij 
toen Jezus kwam.

25. Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer 
gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen 
zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan 
leggen, zal ik het geloven.’

26. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er 
nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun 
midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij,

27. en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar 
mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, 
maar geloof.



Johannes 20 : 24-31

28. Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’
29. Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig 

zijn zij die niet zien en toch geloven.’
30. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen 

gedaan, die niet in dit boek staan,
31. maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, 

de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.





Emmaüs

Als geloven soms moeilijk is, waar U lijkt te zwijgen.

Waar mijn hart zo ontmoedigd is, ik U niet kan bereiken.

Wie bent U Heer, als U zich niet openbaart:

als mijn oog U niet ziet, mijn hart U niet ervaart?

Bent U als een vreemde, die ik niet herken?

Leef ik als ontheemde, niet thuis waar ik ben?

Mijn beeld van U wankelt, het inzicht ontbreekt,

totdat U met mij wandelt, totdat U met mij spreekt.
Emmaüs



Als de avond gevallen is, wilt U bij me blijven?

Werp uw licht op wat donker is: laat de duisternis wijken!

Wie is de Man, die ik toch niet heb herkend,

die mijn hart weer doet branden als ik luister naar Hem?

Ontmasker mijn leven, verberg U niet meer.

Door inzicht te geven, tot wie ik mij keer.

Mijn denken is duister, mijn hart lijkt verblind.

Totdat ik naar U luister; totdat U mij weer vindt.

Emmaüs



U reikt mij de beker,

breekt met mij het brood.

De Gast blijkt de Gastheer,

maakt mij deelgenoot.

U toont mij uw liefde,

Uw ware gezicht.

Heel mijn hart weet nu zeker

wie de Levende is!

Emmaüs



U reikt mij de beker,

breekt met mij het brood.

De Gast blijkt de Gastheer,

maakt mij deelgenoot.

U toont mij uw liefde,

Uw ware gezicht.

Heel mijn hart weet nu zeker

wie de Levende is!

wie de Levende is!

Emmaüs





Wees gezegend

De zegen van God zij met jou.

In het licht en het donker,

Hij blijft je trouw.

Elke stap van de weg

die je gaat in Zijn naam,

zal Hij leiden in liefde,

waar jij ook zult gaan.

Wees gezegend



Ontvang nu de zegen van Hem.

Durf te dromen, te leven,

vertrouw op Zijn stem.

In zijn kracht ben je sterk.

Wees vervuld met Zijn Geest

die je troost en je moed geeft,

vernieuwt en geneest.

Wees gezegend



Wees gezegend,

in de naam van de Vader;

gezegend,

in de naam van de Zoon.

Wees gezegend

met de Heilige Geest.

Wees krachtig en moedig

en wees niet bevreesd.

Wees gezegend



Graag tot volgende week!


