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Mijn verlosser leeft – Opwekking 554

Ik weet: 

Hij heeft mij gered,

mij in de vrijheid gezet;

ik geloof, ik geloof.

Hij droeg mijn pijn en mijn schuld,

heeft mij met liefde vervuld;

ik geloof, ik geloof.

Opwekking 554 



'k Hef een banier op, 

mijn Heer stond op uit het graf.

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft,

mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.

Opwekking 554 



Ik weet: 

Hij heeft mij gered,

mij in de vrijheid gezet;

ik geloof, ik geloof.

Hij droeg mijn pijn en mijn schuld,

heeft mij met liefde vervuld;

ik geloof, ik geloof.

Opwekking 554 



'k Hef een banier op, 

mijn Heer stond op uit het graf.

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft,

mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.

Opwekking 554



U draagt mijn lasten en richt mij op,

om dansend op de berg te zien

hoe U weer komen zal.

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft,

mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.

Opwekking 554
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Uw genade is mij genoeg – Opwekking 614

Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,

met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.

Hoor, de menigte schreeuwt en roept:

'Kruisig Hem!'

Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Opwekking 614



Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,

als de Koning der Joden wordt Hij veracht.

Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan

als Hij roept: 'Het is volbracht'.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst uw genade aan mij telkens weer.

Uw genade is mij genoeg.

Opwekking 614



In het rijk van de dood is Hij neergedaald.

Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.

Maar de steen van het graf is nu weggehaald,

Jezus leeft, Hij is opgestaan.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst uw genade aan mij telkens weer.

Uw genade is mij genoeg.

Opwekking 614



En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,

met ontzag en respect kniel ik voor U neer.

U bent Koning en God tot in eeuwigheid,

U bent Jezus, de hoogste Heer.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst uw genade aan mij telkens weer.

Uw genade is mij genoeg.

Opwekking 614



Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst uw genade aan mij telkens weer.

Uw genade is mij genoeg. 

Uw genade is mij genoeg.

Uw genade is mij genoeg.

Opwekking 614





Vader, U bent goed – Opwekking 630

Op elk moment van mijn leven,

in voor of tegen spoed,

aanbid ik U mijn Jezus

en dank U voor Uw bloed.

Ik vind kracht in U mijn Vader

als ik heel dicht bij U ben.

Mijn hart en mijn gedachten,

worden warm als ik bedenk;

Opwekking 630



Vader U bent goed,

U bent heilig,

U bent liefde.

Jezus U bent groot,

U bent sterker dan de dood.

Vader deze dag geef ik mijzelf aan U,

en ik zing met heel mijn hart;

ik houd van U.

Opwekking 630



Op elk moment van mijn leven,

bij dag en bij nacht,

wil ik Uw woorden lezen,

en dragen in mijn hart.

In de stormen van mijn leven,

in de regen in de kou,

wil ik schuilen in Uw vrede,

wil ik rusten in Uw trouw.

Opwekking 630



Vader U bent goed,

U bent heilig,

U bent liefde.

Jezus U bent groot,

U bent sterker dan de dood.

Vader deze dag geef ik mijzelf aan U,

en ik zing met heel mijn hart;

ik houd van U.

Opwekking 630



Vader U bent goed,

U bent heilig,

U bent liefde.

Jezus U bent groot,

U bent sterker dan de dood.

Vader deze dag geef ik mijzelf aan U,

en ik zing met heel mijn hart;

ik houd van U.

Opwekking 630



Vader deze dag geef ik me zelf aan U,

en ik zing met heel mijn hart;

ik houd van U.

Opwekking 630
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Sta ’s even op 

Sta ’s even op als je Jezus liefhebt

Sta ’s even op als je van hem houdt

Laat eens merken, laat eens merken

Dat je van Hem houdt

Sta ’s even op



Geef elkaar de hand als je Jezus liefhebt
Geef elkaar de hand als je van Hem houdt
Laat eens merken, laat eens merken
dat je van Hem houdt.

Sta ’s even op



Draai ’s even rond als je Jezus liefhebt
Draai ’s even rond als je van Hem houdt
Laat eens merken, laat eens merken
dat je van Hem houdt

Sta ’s even op



Spring ’s in de lucht als je Jezus liefhebt
Spring ’s in de lucht als je van Hem houdt
Laat eens merken, laat eens merken
dat je van Hem houdt

Sta ’s even op



Ga ’s even zitten als je Jezus liefhebt
Ga ’s even zitten als je van Hem houdt
Laat eens merken, laat eens merken
dat je van Hem houdt

Sta ’s even op
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Dienst met Watoto-kinderkoor

Zondag 25 juni om 10.30u
een speciale dienst met 
het Watoto-kinderkoor uit 
Oeganda



De collecte vandaag is voor IJM

Opbrengst collecte zondag 16 april 2017 
voor BOEI 90 € 156.10





Licht van de wereld – Opwekking 595

Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis,

nu mag ik zien wie U bent.

Liefde die maakt dat ik u wil kennen Heer,

bij U wil zijn elk moment.

Opwekking 595



Voor U wil ik mij buigen,

U wil ik aanbidden,

U wil ik erkennen als mijn Heer.

Want U alleen bent waardig,

heilig en rechtvaardig,

U bent zo geweldig goed voor mij!

Opwekking 595



Hemelse Heer, 

U, die hoog en verheven bent,

Koning vol glorie en macht,

bent als een kind naar de wereld gekomen,

legde Uw heerlijkheid af.

Opwekking 595



Voor U wil ik mij buigen,                     

U wil ik aanbidden,                               

U wil ik erkennen als mijn Heer.       

Want U alleen bent waardig,              

heilig en rechtvaardig,                         

U bent zo geweldig goed voor mij!   

Opwekking 595



En nooit besef ik hoe U leed, 

de pijn die al mijn zonde deed.

En nooit besef ik hoe U leed,

de pijn die al mijn zonde deed.

Opwekking 595



Voor U wil ik mij buigen,                     

U wil ik aanbidden,                               

U wil ik herkennen als mijn Heer.       

Want U alleen bent waardig,              

heilig en rechtvaardig,                         

U bent zo geweldig goed voor mij!   

Opwekking 595





De wereld op z’n kop





De wereld op z’n kop



Matteüs 4:12-25

12. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week 
hij uit naar Galilea.

13. Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het 
Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali.

14. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja:

15. ‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en 
aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, 
luister:

16. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij 
die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht 
beschenen.’



17. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot 
inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

18. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die 
Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun 
net uit in het meer, het waren vissers.

19. Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van 
mensen maken.’

20. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem.

21. Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van 
Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in 
hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen 



22. en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en 
volgden hem.

23. Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de 
synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en 
genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

24. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die 
ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of 
door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden 
werden bij hem gebracht, en hij genas hen.





Vreugde van mijn hart – Sela

Ziet U mijn rusteloze hart

dat naar U vraagt, op antwoord wacht?

Luister o Heer, waar moet ik heen?

Ik heb U nodig, U alleen.

Geef mij het levend water, Heer.

Mijn bron staat droog, ik heb niets meer.

Houd mij met beide handen vast

en troost mijn rusteloze hart.

Vreugde van mijn hart



Jezus, laat uw aanwezigheid

mijn diepste vreugde zijn.

U die mij naar het water leidt;

een bron in de woestijn.

Vrede vervult mijn hart.

Liefde stroomt bij mij binnen.

Jezus, U bent mijn kracht, o Heer.

U, de vreugde van mijn hart.

Vreugde van mijn hart



Water dat opwelt uit een bron;

de plaats waar ik U tegenkom.

Water dat sprankelt en dat leeft:

het nieuwe leven door de Geest.

Vreugde van mijn hart





Zegen - De Heer is ons Huis

De God van Abraham, Isaak en Jakob. 

De God die eeuwig leeft en heersen zal. 

Zijn licht omgeeft ons. 

Zijn hand beschermt ons. 

Hij is voor ons, 

onze God is voor ons. 

Zegen



Ontvang de zegen van de Vader. 

Ontvang het leven dat Hij geeft. 

Ga in de kracht van Zijn genade. 

Ga met de vrede van Zijn Geest.

Zegen



De God van Abraham, Isaak en Jakob. 

De God die eeuwig leeft en heersen zal. 

Zijn licht omgeeft ons. 

Zijn hand beschermt ons. 

Hij is voor ons, 

onze God is voor ons. 

Zegen



Ontvang de zegen van de Vader. 

Ontvang het leven dat Hij geeft. 

Ga in de kracht van Zijn genade. 

Ga met de vrede van Zijn Geest.

Ontvang de zegen van de Vader. 

Ontvang het leven dat Hij geeft. 

Ga in de kracht van Zijn genade. 

Ga met de vrede van Zijn Geest.

Zegen



Graag tot volgende week!


