




Welkom bij Boei90



Tienduizend redenen – Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Opwekking 733



Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Opwekking 733



En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Opwekking 733



Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Opwekking 733





Votum en Groet – Sela

Votum

Onze hulp en onze verwachting

is van God, onze Heer.

Hij die alles maakte,

laat niet los wat Hij begon.

Groet

Genade en vrede

van God, de Vader;

door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.

Hij woont met zijn Geest in ons. 

Hallelujah, hallelujah, amen! Votum en Groet





Mijn hulp is van U Heer – Opwekking 640

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,

waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,

die mij bij zal staan.

Opwekking 640



Mijn hulp is van U, Heer,

die alles heeft gemaakt.

U zult voorkomen dat ik wankel of val.

U bent mijn beschermer

die over mij waakt,

die niet sluimeren of slapen zal.

Opwekking 640



Wat kan mij gebeuren

door zon of door maan?

U bent mijn schaduw,

U bent er altijd.

Bewaart heel mijn leven;

mijn komen en gaan,

U beschermt mij tot in eeuwigheid.

Mijn hulp is van U, Heer!

Opwekking 640



Ik hef mijn ogen op naar de bergen,

waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,

die mij bij zal staan.

Opwekking 640



Mijn hulp is van U, Heer,

die alles heeft gemaakt.

U zult voorkomen dat ik wankel of val.

U bent mijn beschermer

die over mij waakt,

die niet sluimeren of slapen zal.

Opwekking 640



Wat kan mij gebeuren

door zon of door maan?

U bent mijn schaduw,

U bent er altijd.

Bewaart heel mijn leven;

mijn komen en gaan,

U beschermt mij tot in eeuwigheid.

Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer.

O, van U!

Opwekking 640







Ik zie hoe landen zich verscheuren

Ik voel de kanker van cynisme

Ik zie de mensen zonder dromen

Ze vluchten in goedkope luxe

En in de ontevreden steden

Jaagt de haat door oude straten

De dreiging komt steeds dichterbij

Maar ik

Ik heb een medicijn



Ik heb je lief

Ik heb je liever

Liever dan mijn leven

Dan om het even wat

Ik heb je lief

Ik heb je liever

Liever liefste

Elke dag 



Wat ik ook wil zeggen

Jij krijgt mijn woorden klein

Was ik maar een dichter

Dan kon ik dichter bij jou zijn

Was ik maar het bloed

Dat door jouw lichaam stroomt

Dan sliep ik in jouw hart

En ik woonde in jouw hoofd



Want ik heb je lief

Ik heb je liever

Liever dan mijn leven

Dan om het even wat

Ik, ik heb je lief

Ik heb je liever

Liever liefste

Elke dag



Ik heb je liever liefste

Elke dag

Liever liefste

Elke dag

Ik heb je liever liefste…………





Ik heb je liever 
dan mijn leven….





Genade zo oneindig groot – Opwekking 428

Genade, zo oneindig groot.

Dat ik, die 't niet verdien

het leven vond, want ik was dood

en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd

te vrezen voor het kwaad.

Maar ook - als ik mij tot Hem keer

dat God mij nooit verlaat.

Opwekking 428



Want Jezus droeg mijn zondelast

en tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast

en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid

mag stralen als de zon,

dan prijs ik Hem in eeuwigheid

dat ik genade vond.

Dan prijs ik Hem in eeuwigheid

dat ik genade vond.
Opwekking 428





Jezus alleen – Opwekking 575

Jezus alleen, ik bouw op Hem.

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.

Door stormen heen hoor ik zijn stem,

dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust

verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!

Mijn vaste grond, mijn fundament;

dankzij zijn liefde leef ik nu.

Opwekking 575



VROUWEN

Jezus alleen werd mens als wij;

klein als een kind, in kwetsbaarheid.

Oneindig veel hield Hij van mij,

leed om mijn ongerechtigheid.

ALLEN

En door zijn offer werd ik vrij,

Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,

ontnam de dood zijn heerschappij;

dankzij zijn sterven leef ik nu.
Opwekking 575



MANNEN

Daar in het graf, in dood gehuld,

leek al zijn macht tenietgedaan.

Maar, o die dag, dat werd vervuld:

Jezus, de Heer is opgestaan!

ALLEN

Sinds Hij verrees in heerlijkheid

ben ik van vloek en schuld bevrijd.

Ik leef in Hem en Hij in mij;

dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.
Opwekking 575



Geen levensangst, geen stervensnood;

dat is de kracht, waar ik in sta.

Van eerste stap tot aan de dood

leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan

kan mij ooit roven uit zijn hand.

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;

in die verwachting houd ik stand.

In Hem alleen, in Hem alleen!

Opwekking 575





Vrede van God – Opwekking 602

Vrede van God, de vrede van God,

de vrede van God zij met jou.

Vrede van Hem, vrede van God,

de vrede van God zij met jou.

Opwekking 602



In Jezus' naam, in Jezus' naam,

in Jezus' naam geef ik jou:

vrede van Hem, vrede van God,

de vrede van God zij met jou.

Opwekking 602



Heilige Geest, de Heilige Geest,

de Heilige Geest zij met jou.

Vrede van Hem, vrede van God,

de vrede van God zij met jou. 

Opwekking 602





God heeft een plan – Opwekking voor Kids 233

God heeft een plan met je leven

Je bent hier met een doel

Geloof het diep van binnen

Het is meer dan een gevoel

Hij doet meer dan je kan bidden

Hij is groter dan je denkt

Ik weet dat hij je helpt

Ik weet dat hij je kent 

Opwekking voor Kids 233



Dus stap uit je boot

Durf op water te lopen

Vraag God om hulp

En de Hemel gaat open

Wees maar niet bang

Hij is altijd bij jou

In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd

God is trouw

Halleluja

Opwekking voor Kids 233





De collecte 
vandaag is voor

Opbrengst collecte zondag 9 april voor Goeie Hoop: € 100,50



When the rain

Is blowing in your face

And the whole world

Is on your case

I could offer you

A warm embrace

To make you feel my love



When the evening shadows

And the stars appear

And there is no one there

To dry your tears

I could hold you

For a million years

To make you feel my love



I know you

Haven't made

Your mind up yet

But I would never

Do you wrong

I've known it

From the moment

That we met

No doubt in my mind

Where you belong



I'd go hungry

I'd go black and blue

I'd go crawling

Down the avenue

No, there's nothing

That I wouldn't do

To make you feel my love



The storms are raging

On the rolling sea

And on the highway of regret

Though winds of change

Are throwing wild and free

You ain't seen nothing

Like me yet



I could make you happy

Make your dreams come true

Nothing that I wouldn't do

Go to the ends

Of the Earth for you

To make you feel my love





U zij de glorie – opwekking 213

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen,

daald' een engel af,

heeft de steen genomen

van 't verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Opwekking 213



Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.

Weest dan volk des Heren,

blijd' en welgezind,

en zegt telkenkere: Christus overwint!

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Opwekking 213



Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,

niets heb ik te vrezen in leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Opwekking 213



Graag tot volgende week!


